Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Ecevit kurultaya girerken 


OLMAN: 
“22 aylık iktidar 


ECEVİT: 


”CHP sınıfta kalmadı, bütünlemeye kaldı” 


"Genel Başkan kalırsam, toplumsal örgütlenmeyi engelleyen kadrolaşmâya karşı gerekli işlemler yapılacaktır” 


tutulmamıştır... 


CHP ne kadar süreceği belli olmayan 


giriyor” 


Kurultay sen-ben 


döneminde verilen sözlei 


bir muhalefet dönemine 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


PAZARTESİ 


5 


KASIM 1979 
500 KURUŞ 


n" .. s. n” 
Aldırma gönül aldırma Atatürk Spor Salonunda 1503 delegenin katılma- 


sıyla dün sabah çalışmalarına başlayan CHP 8. Olağanüstü Kurultayı açılırken Belediye Kent Orkestrası 


“Aldırma Gönül Aldırma” 


' şarkısını çalıyordu. Bu 


şarkı başlamadan az önce salona gelen Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, ilk yuhalanan CHP yöneticisi olmuştu, Orkestra sanki Köprülüler'i teselli etmek is- 


ter gibiydi. 


Kurultay salonunun bu defaki bir özelliği ortalık- ta büyük boy bir Atatürk portresi dışında hiç bir resim bulunmaması. Ecevit'in her zaman asılı olan resminin bu kez salonda yer almaması Genel Başkanın 


DEVAMI SAYFA 7.S 


UN i.DE 


GÜNEŞ: 


"Partiye ölüm sessizliği 


getireceksiniz, 

hem de buna demokrasi diyeceksiniz... 

Genel Başkana güven oyu vermeyeceğim” 


kavgasıyla geçiyor 


ma W en 


e“Tüzüğün verdiği yetkileri kullanacağım” diyen 


Ecevit, muhalefete sert eleştiriler yöneltti 


© Bakşık, Genel Sekreter adaylığından çekildi. 


© CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Güler Gürpınar 


m eml a r ikeiş 


Olağanüstü Bir gün Çağrılı Fıs..fıs.. 
Kurultay öder hesabı | basın fıs... 
© o o e 
Oral Çalışlar Doğan Yurdakul Nimet Arzık Lütfü Oflaz 


Bayrampaşa katliamında ölenlerin sayısı 7'e yükseldi 


Bayram öncesi fırına tepsi götürürken vurulan genç öldü 


© Bayrampaşa spor kulüpleri,tum kulüpleri can güvenliği için işbirliğine çağırdı ISTANBUL (THA) 


27 Ekim tarihinde 
Bayrampaşa'da komandolar tarafından taranan A ci f k kahvehanede ağır yara- 'i y MEDİ i 2 | lanan Baki Kaya adlı K 


genç önceki gece tedavi edilmekte olduğu Çapa Tıp Fakültesi Hastanesin - de öldü. Böylece kanlı olayda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi 
Hatırlanacağı gibi 27 
Ekim gecesi Bayrampaşa 
27 Mayıs Mahallesinde ki 
kahvehaneyi basan oto matik silahlı üç koman donun #çlığı ateşle, üçü (Devamı sa.4,sü.10'da) 


muhaliflerinden 


Bukovski'yle 


görüştü 


8.SAYFADA ) 


istifa etti 


AYDINLIK EKİBİ BİLDİRİYOR Ecevit'in uzun bir açış konuşmasıyla dün başlayan CHP 8. Olağanüstü Kurultayının ilk gününde Genel Merkezin ağırlığını koyduğu görüldü. Kurultay'ın başlamasına birkaç saat kala muhalefetin üzerinde uzun tartışmalar yaparak görüş birliğine vardığı genel sekreter adayı İzmir Senatörü Şeref Bakşık adaylıktan | çekildiğini açıkladı. Genel Başkan Ecevit açış konuşması sırasında Kadın Kolları Genel Başkanı Güler Gürpınar'ınistifasını da delegelere bildirdi. 


m İnn 
DGBF Başkanı. 
Tablacı: 
Fikirlerinden dolayı hiç bir öğrenciye baskı uygulanmamalıdır 


ANKARA (ÖZEL) 
Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyc.:u Genel Başkanı Ali Tablacı yüksek öğrenim kurumlarında yeni öğretim yılının başlaması dolayısıyla basına bir açıklama yaptı. DGBF Başkanı Tablacı'nın açıklaması şöyle: 

"1979-80 öğtenim yrlna gençlik içinde birçok sorunlarla giriyoruz. 
Hükümet değişikliğiyle girdiğimiz bu yeni öğrenim yılında çözülmesi gereken en büyük sorun can güvenliği ve öğrenim 

(Devamı sa.4,sü.8'de) 


m 

— Yozgat'ın 

Çekerek ilçesinde 

4 kişi öldürüldü 
Siverek’ te 2 gencin cesedi bulundu 

(YAZISI 4. SAYFADA) 


BAKŞIK 
ADAYLIKTAN 
ÇEKİLDİ 
CHP 8. Olağanüstü Kurultayına kısa bir se kala, muhalefet grupları | tarafından Genel Sekreterliğe aday gösterilen İzmir Senatörü Şeref Bakşık,bu görevi kabul edemeyeceğini bildirdi. 
Bakşık'ın önceki gece Genel Başkan Bülent Ecevit'in gönderdiği bazı aracılarla görüştükten sonra bu karara vardığı 


(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


Demirel: “Gelin beraber düşürelim, şayet bunu yapa mazsak, bu günler aranabilir." x 


Sovyetler işgal batağına ` 


saplanıyor 


20 Rus taburunun ülkeye girmesinden sonra 


e 
Faizabad 


Mezar-ı Şerif anuz 


Kabil ge Balabade 


AFGANİSTAN 


A 


Rus askerleri Afganistan'a Mezar-ı Şerif-Kunduz-Kabil karayolu üze- 


rinden girdiler. 


Moskova yanlısı Hafızullah Amin yönetimine karşı,ülkenin bağımsızlığı için savaşan Müslüman gerillaların ele geçirdikleri yüzlerce tanktan sadece biri. Gerillalar, Rusya ne kadar asker ve silah yığarsa yığsın, mutlaka zafere ulaşacaklarını (Fotoğraf: AYDINLIK) 


söylüyorlar. 


567 |Rus askerleriyle Afgan 


gerillaları arasında arpışmalar şiddetleniyor 


Rus askerleri kendi yaptıkları karayolundan girdiler 


Rusya'nın bir İslam ülkesine yaptığı bu ilk doğrudan müdahalenin geniş yankılara yolaçması bekleniyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

20 taburdan oluşan binlerce Rus işgal askerinin Afganistan'a girmesinden sonra ülkedeki çarpışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Sadece bir gün içinde ülkenin doğusun- daki çarpışmalarda 200 kayıp veren Müslüman gerillaların tank ve zırhlı araçların erişemeyeceği yerlere çekilmesi üzerine, Kabil rejiminin avcı N uçakları ve helikopterlerle ğ bombardımanı sürdürdüğü belirtildi. BBC Radyosu da, 3' 
Kasım tarihli yayınında, 20 
Rus tugayının Afganistan'a girdiğini ve bundan sonra çarpışmaların şiddetlendiğini kaydetmişti, 

"Anti-gerilla"" silahları ve diğer ağır silah ve askeri malzemeyle donatılmış Rus taburlarının Afganistan'a Mezarı Şerif-Kunduz-Kabil ka- OK rayolunu izleyerek girdiği be R lirtildi. Bu karayolu, Sovyetler Birliği tarafından askeri amaçlarla yapılmıştı. Batılı muhabirler 1978 Nisan darbesinden sonra Sovyet yapısı ağır silahların ülkeye bu yol- dan sokulduğunu belirtmişlerdi 

ÜÇ İHTİMAL 

Rus askerlerinin Afgahistan'a girmesi daha önce de tahmin ediliyordu. 

Batılı gözlemciler yaptıkları tahminlerin- de Moskova yanlısı rejime karşı savaşan Müslüman gerillaların kış gelmeden "'bastırılması" için üç ihtimal üzerinde duruyorlardı: Ya Sovyetler Birliği ülkeye doğ rudan asker gönderecek, ya Kabil rejimi Müslüman . gerillalara karşı daha "'ılımlı"' hale getirilecek, ya da Moskova'nın o Kabil'e yapacağı askeri yardım son derece artırılacak. 

SALDIRILAR 

Sovyet askerleri desteğindeki hükümet kuvvetlerinin Müslüman gerillalara karşı sürdürdüğü hava harekatını Paktia Eyaleti- nin başkenti Gardez' 
den yönettiği kaydedildi. Rusya'dan yeni alınan helikopter ve 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


"Hür Khmer’ kuvvetleri Demokratik Kamboçya birliklerine katıldı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Alman Haber Ajansının (DPA) bildirdiğine 

göre Batı yanlısı olarak bilinen Kmer Seri (Hür 

Kmerler) Örgütüne bağlı Silahlı Kuvvetler Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot'un birlikleri ile birleşti. 


lan 


ANKARA (ÖZEL) 

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleymen Demirel, dış temaslarıyla birlikte başlattığı basın toplantılarının 2'ncisini dün yaptı. 

Demirel, Partisinin Genel İdare Kurulu adına yaptığı açıklamada, "Hiç bir siyasi parti ülkenin bütünlüğünü bozacak faaliyette bulunamaz" deui, Demirel, 14 Ekim seçimlerinin "'parçalan- 


“Hür Kmerlerin" savaşçıları bulunduğu bildirili yor. 


AP Genel Başkanı ikinci basın toplantısını yaptı 


Kamboçya'nın batı bölgelerinde ve Tayland sınırında üsleri bulunan ve bu bölgede etkin o- 


6 bin kişilik | silahlı 


(Devamı sa.7, sü,8'de) 


Demirel: 


Parcalanmak istenen milletimizin birarada yaşama azmidir 


© Demirel, Türkeş” le görüştü. MHP tam destek verecek 


mak istenen, milletimizin bir arada yaşama" azmini ortaya loyduğunu söyledikten sonra, milletin arzusunun meclisteki sayı ile çeliştiğinden yakındı. 

Kuracağı hükümetin programına temel olacak anlayışları açıklayan Demirel, Sıkıyönetim konusunda şunları söyledi: "Bugün toplumun huzuru ola- 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Ceyhanlı devrimciler kampanya için pamuk topluyor 


S. KARADAĞ 

Eylül başında kampanyanın başlamasıyla birlikte Ceyhanlı devrimciler de işe koyuldular. Tartışıyor, düşünce ve öneriler sunuyorardı. 

— "'Kontrgerillacılar kaçacak delik arasın. 

— "Grevci gür çıkacak. 

— "Demek daha güçlü çıkacağız." 

Kampanyayı en iyi şekilde nasıl yürütebiliriz diye planlar yaptılar. 
Kimi bir aylığını, kimi mesailerini, kimi sigara ve yemek parası dışında kazandıklarını altı ay boyunca Aydınlık'a vermeyi kararlaştırdılar. 

Çukurova'da eylül ayı başlarında pamuk toplama mevsimi başlar. 
Binlerce tarım işçisi Doğudan Çukurova'ya akm eder, Ceyhan'da da devrimciler bu fırsatı değerlendirmeye karar Vötdiler ve işçisi, köylüsü, öğretmeni, öğrencisi, memuruyla pamuk tarlalarina daldılar, Cumartesi ve pazarlarını bu işe ayırdılar. 

İlk gün Ceyhan'ın Kırmıt köyü 


işçilerin sesi daha 


yakınlarında pamuk toplarken köy bekçisine ( rastladılar. oAydınlık'ı, 


kampanyayı anlattılar. Bekçi hayretini gizlemiyor, "Size helal olsun, işiniz rast gelsin" diyordu. 


Toprak-Su'da çalışan bir işçi de bütün haftanın yorgunluğu üzerine, tatil yapmadan pamuk tarlasına koşmasını şöyle izah ediyordu: “Çok mutluyum ve canla başla çalışıyorum. Çünkü ne için pamuk topladığımı, ücretimin nereye gittiğini biliyorum. Pazar tatilinde bin lira verselerdi gelmezdim. Ama Aydınlık için olunca seve seve topluyorum." 

Bir hafta sonra Küçük Mengit köyünde oturan bir gencin pamuğunu toplamaya gittiler. Tarlanın sahibi de pamuk toplamaya girişmişti. Kampanyaya katıldığını şöyle dile getiriyordu: Aa 

"Her sene pamuğu ırgat tütar onlara toplattırır, ben de onların başında dururdum. Ama şimdi ben ve ikè kız kardeşim kendi tarlamız- da Aydınlık için pamuk topluyoruz," 


Aydınlık için oğlunun paltosunu veren anayı unutamıyorum 


“Aydınlık'ın açmış olduğu kampanyayı sevinçle karşılıyorum. 1,5 yıl evvel Aydınlık'ın çıkabilmesi için açılmış olan kampanyaya katıl mıştım. Halkımızın göstermiş oldugu fedakarlığı, arkadaşlarımızın canla başla çalışmasını unutamıyorum. 

"Tek tek evleri dolaşıyorduk. 
Bunlardan birinde, karşımıza yaşlı bir teyze çıkmıştı. Kocası rahatsızmış. Ona Aydınlık için geldiğimizi söyledik. Konuşmamızın sonunda ağlayarak bize paralarının olmadığı nı ancak Aydınlık için oğlunun paltosunu verebileceğini söyledi. Bu olay bizi çok duygulandırmıştı. 

"İşte Aydınlık böyle fedakarlık 


lar sonucu uua çıktı, 

"Ben de bu kampanyaya bütün gücümle katılacağım. Şimdiye kadar filtreli sigara içiyordum. Artık filtreli sigara içmeyi bırakıyorum. 
Bundan sonra biriktirdiğim paraları Aydınlık'a göndereceğim. 

"Halkmızdan aldığı güçle 1,5 yıldır cesaretle yayınını sürdüren Aydınlık'ın daha da güçlü olarak yayınına devam edeceğine inaniyorum. 

"Halkımızın eseri olan Aydınlık, halk düşmanlarına, Brejnevlere 1,5 yıl önce olduğu gibi bugün de gereken cevabı verecektir. 

Trabzon Cezaevinden 


Bir Okuyucu 


FİKİR MEYDAN! 


VE HÜKÜMET ECZACILAR 


AM Gün Yasası, paraya 

gözü doymayan muayyen bir zümrenin belki hiç hoşuna gitmedi, parayı çok sevdiklerinden kamu görevlerinden istifa eden — çok zengin hekimler oldu. Bunlar genellikle özel hastane sahibi, tüccar zihniyetli insanlardı. Halbuki hekimlik insan sağlığını bir ticaret metal haline getirmekten ziyade, insan sağlığına hizmet etmek için insani gayeleri olan kutsal bir meslektir. Hastanın derisini yüzüp de para kazanmaktan çok topluma dönük bir meslektir. Bir Dr. Schweitzer'i düşünün, Avrupa'nın yüksek sosyetesini terkederek, daha o zamanlar bu günden daha da ilkel olan Afrika'nın vahşi ormanları arasındaki ilkel köylere giderek bir misyoner gibi zencilerin sağlığı için hayatını vakfetmiştir. Bu idealist insan, paraya bu kadar düşkün insanların nazarında belki zekası kıt bir insan olarak telakki edilmişti. Fakat insanlığa hizmet etmiş bu hümanist düşünceli ve bütün dünya hekimlerine örnek olan bu büyük adam gibi dünyadan kaç tane hekim gelip geçmiştir. '' Bâki kalan bu dünyada bir hoş sedâ'dır" diyen mütefekkir şair, bu beyti böyle insanlar için yazmıştır. Basit ruhlu, gözü paradan başka bir şey görmeyen küçük insanlar için insan sağlığına hizmet gayesi olan kutsal görevler, ruhsal asaleti olmayan insanlar için sadece menfaat işi olarak telakki edilir. 


Böyle düşünen ve para hırsları bir türlü tatmin olmayan insanların tam gün yasasına karşı çıkmaları beklenen bir sonuçtur. Halkın hekimlere gösterdiği saygınlik ve sevgiyi görmemek için gözlerin kör olması lazımdır. 
Durum böyle iken halka dönük olmamanın ve çıkardan başka bir şey düşünnieMenin, kişilik sahibi bir insana yakışmayan bir hareket olmadığını herkes kabul eder. 


Bütün uygar uluslarda ve geri kalmış ülkelerin bile bir çoğunda sosyalizasyon uygulanırken, Türkiye'nin hâlâ çağ dışı bir metot uygulaması, dünya sağlık teşkilatın- da gülünç ve ilkel bir görünüm arzediyordu. Sayın Sağlik Bakanı Tam Gün Yasasını uygulamakla sosyalizasyon sahasında büyük ve .uygarca bir adım atmış oldu. Menfaatlerine dokunanlar daha çok menfaat sağlayamayacakları için bu yerinde karara karşı çıktılar, Bunlar, hâlâ Osman- i İmparatorluğundan kalma eski ve köhnemiş sistemlerle halkın sağlığını sömürmek İsteyenlerdir. Memlekete Mecelle Ahkâmını hortlatmak isteyen geri kafalı insanlar gibi sağlık hizmetlerini de aynı düşüncelerle yürütmek isteyenlerin Tip camiasından büs- bütün ayrılmalar: sömürüler; halk için daha faydalı olurdu. 
Hem memur olacaksın, hem dükkan açacaksın. Zamanında haksız olarak yalnız hekimlere verilen bu imtiyaz, bütün devlet memurlarına da verilseydi hiç olmazsa memlekette eşitlik olurdu. Her devlet memuru öğlene kadar devlet dairesinde çalışır, öğleden sonraları da bakkallık, manavlik veya kasaplık yapardı. 
Doktorlara zamanında verilen bu imtiyaz her nedense 


TAM GÜN YASASI 


M. Nurhan Gencel 
Eczacı 


biz eczacılara verilmemiş. 
Doğrusu hakkımızı yemişler. 
Biz de öğlene kadar hastane eczanelerinde çalışır, öğleden sonraları da kendi eczanemizi işletir, iki yerden birden para kazanırdık. “Eczacılık da çok cazip bir meslek haline gelirdi. Bir çok ülkede özel muayenehane ve özel (o hastanelerin açılması yasaklanmasına rağmen, 


memleketin kanunları bu ticarethanelerin işletilmesine 


müsaade etmektedir. Buna kanmayan aç gözlü insanlar bir de devletin kasasından maaş almak istemektedirler. 
Halkı sömürdükleri yetmezmiş gibi aynı anda devleti de sömürmek istiyorlar. Aslinda sağlık hizmetlerinin tounun devletleşmesi gerekir. 
lacın ticaret metai halinden çıkarılması, hekimin de devletin emrinde tutulması gerekir. Halka dönük sağlık hizmeti budur. Bankaları ve sair müesseseleri devletleştirmeden önce, sağlık hizmetlerini devletleştirmeye öncelik tanımak gerekir. Her sağlik o personeline subaylıkta olduğu gibi doğu hizmeti mecbur .tutulmalıdır. Tabii mahrumiyet zammını da ihmal etmemek şartıyla olmalıdır bu. Tıp, eczacı, hemşire, ebe ve sağlık memurları okul veya fakültelerini bitirir bitirmez iki sene mecburi Doğu hizmetine tabi tutulurlarsa Anadolumuzun en ücra köşelerine sağlık hizmetleri gitmiş olur. Doğu hizmetini ifa etmeyenlere Batıda ve sahil şeritlerinde tanımamak gerekir. Doğunun bazı illerinde tıp fakülteleri açılarak Doğu hizmeti yapan pratisyen hekimlerin ihtisas yapma olanağı da temin edilmiş olunur. Her olanağı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere teksif etmek, sağlık mensuplarının bu tip şehirlere yığılmaları: . ve birikmeleri ile sonuçlandı. Sağlık tesisleri eşit olarak yurdun her köşesine dağılmalıdır. Halka dönük sağlık hizmeti ancak bu yöntemle gerçekleşebilir. Tam Gün Yasası bu durumun gerçekleşmesi için yapılan ilk adımdır. Zamanla bu gereksinmeler yavaş yavaş gerçekleşecek bütün ihtiyaçlara cevap verecektir. 


Sağlık Bakanlığından ayrılip serbest çalışmayı tercih edenler zaten bütün yekunun yüzde 20'sini geçmemektedir. 
Yüzde 80'i gibi büyük bir çogunluk Bakanlık hizmetinde kaldiğına göre bu netice, ekseriyetle olumlu karşılanmış demektir. Devlet parasına ihtiyacı olmayan yüzde 20'yi geçmeyen hekimlere, devletten aldıkları maaş, şahsi kazançlarının yanında belki de bir çerez parası bile teşkil etmezdi. Hastanelerle ilgilerini kesmek istememeleri, hastanelere gelen hastalara yağlı müşteri gözü ile bakmaların- dan dolayı idi. Bu pazar yeri ortamı ortadan kalkınca, Tam Gün Yasasına karşı çıkacakları apaçıktı. Bu tüccar zihniyetli insanların, Sağlık Bakanlığından kopmalarının, 


çalışma hakkı, 


halka dönük hizmetler açısından daha verimli olacağı kanısındayım. Zaman da bu düşünceyi savunanları haklı çıkaracaktır. Bu güne kadar Sağlık hizmetlerindeki aksamaların önemli bir kısmının bu yasayla düzeleceğinden eminiz. Tam Gün Yasası çıkmadan önce, öğlene kadar mesai yapan hekimler, kapılarda yığılmış, yerlerde yatan vatandaşları yüzüstü bırakarak, öğleden sonraları vicdan, ları sızlamadan özel muayenehanelerine giderek hastanelerde tavladıkları müşterileri kabul ederlerdi. Özel kazançları Bakanlıktan aldıkları maaşlarının belki de elli katı daha fazla oluyordu. Devletten aldıkları maaşa ihtiyacı olmayan bu şahısların Bakanlıktan ayrılmaları bir ba- 


kıma daha iyi oldu. Hiç olmazsa ihtiyacı olan hekimler için yeni münhal 


kadrolar açılmış oldu. Hekimlerimizin Dr.Albert Schweitzer kadar idealist ve entellektüel olmalarını beklemiyoruz ama, hiç olmazsa biraz halka dönük olmaları, meslekleri yönünden elzemdir. Hypocrat yeminini unutmamaları gereken hekimlere, memleketin ve insanlığın ihtiyacı vardır. Bezirganlıktan başka bir şey düşünmeyen hekimler, toplum için faydadan çok zarar getirirler, Memleketimizde Osmanlı İmparatorluğu devrinden beri Hükümet Tabiplikleri vardı. Hükümet Tabiplerinin yetkileri hem geniş, yetkileri kadar işleri de çoktu. Hükümet Tabipliğindeki bürokrasinin yanında, çevre sağlığı “ve 'eczanelerin denetimi'gibi daha bir çok işlerden Hükümet Tabipleri sorumlu tutuluyorlardı. 

Birçok yerlerde Adli Tabip görevlerini de ifa eden Hükümet Tabipleri, adli olaylarla ilgili cestlere de gitmek zorunda olduklarından, çevrelerindeki eczanelerin denetimini, işlerinin çokluğu nedeniyle, ihmal etmek zorunda kalıyorlardı. Bilhassa İstanbul ilinde şehir metrepolü sürnormal bir şekilde genişlediğinden bazı kimseler: "Eczacılara oturtacak sandalye bulamıyoruz" şeklinde gazetecilere şikayette bulunmuşlar. Gazete sütunlarında bu tip yazılara çok rastladık. 
İlk önce şunu söylemek isterim ki, Eczacılar, Hükümet Tabipliklerine yalnız sandalyede oturmak için gönderilmemiştir. Eczane, ecza deposu, ilaç imal eden labaratuvarlar ve ilaç fabrikalarını sıkı bir denetim altında bulundurmak için atanmışlardır. İstanbul' un son yıllarda korkunç derecede genişlemesiyle yukar- da sayılan ilaçla ilgili kuruluşlar denetimden uzakta kalmışlardır. Kaçak çalışan korsan firmaların yanında diğer kuruluşlar da ilaçların ham maddelerini yetirince ilacın içine koymamışlar enflasyon dolayısıyla eski fiyatta olan ilaçları yeni fiyatları ile halka çok yüksek fiyatlarla satmışlar, elde ettikleri gayrı-ı meşru kazançların vergisini de hükümetten ka 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J 2149 İstanbul J 


Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden satılacaktır 


1- işletmelerimizde kullanma yeri kalmamış takriben 30.000 adet telis torba, kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 

2- Bu çuval ve torbalar kuru bakliyat, hububat, pamuk, fındık, sabun vb. 
gibi gıda ve diğer madde ve eşyaların taşınması ve korunmasına çok elverişlidir. 

3- Bu iş için hazırlanan satış dosyası İskenderun Müessesemiz Satış Müdürlüğü ile Ankara Büklüm Sokak No: 22 Mümessillik Müdürlüğünden temin edilir. İstanbul Mümessilliği Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han. Kat.4-5. 

4- İstekliler satışı yapılacak malzemeleri mesai günlerinde saat 08.00-12.00 
ve 14.00-17.00 arasında Müessesemiz Satış Müdürlüğüne müracaatla sahamızda görebilirler. 

5- Satış 29/11/1979 Çarşamba günü saat 15.00'de İskenderun'da Müessesemiz Müdürlüğü Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklifler aynı gün saat 14,30'a kadar Müessesemiz Muhaberat Müdürlüğüne tevdii edilmiş olacaktır. 

6- Belirtilen saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki geçikmeler kabul edilmeyecektir. 

T- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın: 21890—1161) 


İLAN 


iller Bankasından 


1- Bankamızca iç piyasadan 1150 adet 10,15 
30 KV. 400-630 A. dahili ve harici tip ayırıcı 
ile 4500 adet 20-30 KV, 2-16 A, sigorta patronu satın alınacaktır 


2- Bu işe ait şartnameler Bankamızda "İL-LER BANKASI MENSUPLARI YARDIM DERNEĞİN'den ve İstanbul Kartal-Maltepe' de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 2.500 ,-TL, bedelle temin edilebilir. 


3- Teklifler en geç 28.11.1979 günü saat 18,00 e kadar Bankamızda bulundurulacaktır. 


4- Teklifler 2Y.11.1979 günü saat 16.00'da Satınalma Komisy vnda açılacaktır. 


5- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 


6- Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 


(Basın: 23098-1162) 


SOLDAN SAĞA: 1)Geçenlerde bir darbe sonucu devrilen, Afrikalı vahşi imparator - Bembeyaz. 
2)Bilet parasını çıkaran 

- piyango ikramiyesi - Kesin. 3)Difteri de denilen ve “çoğunlukla çocuklar- da görülen bir hastalık - Utanç, utanma. 4)Tersi arka - Karşı koyma, mu- 

; kavemet. 5)Bir nota- 
«Tersi Avrupa'da bir ulus - Seda. 6)Tersi bir renk - let işleri ve bu işlerin görüldüğü bina. 7)Temel, köklü - Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm. 
8)En çok, çoğunlukla - İç organlarda meydana gelen içi sıvıyla dolu hastalıklı keselere denir. 
YUKARIDAN AŞAĞI: I)Mikroskopla görülebilen ve bitkiler aleminden olan mikropların ortak adı. 2)Bel kemiğini oluşturan kemiklerden her biri. 3) Yavrusu ölmüş bir hayvana anası ölmüş bir yavru alıştırıp bes-İletmek. 4)Bir müzik aleti - Hitler'in, vahşetiyle ünlü gizli polisi. 5) Futbol oynanan yer - Tersi bir göz rengi. 
6)Bir geometrik şekil. 7)Tersi bir para birimi. 8)Soluk verme ya da bir kumaş türü. 9)Hafif kuvvetlerle baskın tarzında yapılan saldırı - Tavladada 'bir'. 10)Kimyada 


Protaktinyum 'un simgesi - Hıristiyan. Tİ) Elçilik uzma- 


im -Duman izi, 12)Pislik - Vücudumuzun bir hölümü 


çırmışlardır. Türk lirasının is tikrarsız bir dalgalanma gös termesi, ticaret erbabını ya şayabilmek için bu yola itmiştir. Hammadde yokluğu döviz darboğazı, paranın bir uçurumdan düşer gibi daimi surette düşmeye devam etmesi, karaborsacılığı ve stokçuluğu körüklemiştir. Hükümet, elinden geldiği kadar bu zümre ile mücadele etmek için her çareye başvurmaktaydı. Hükümet eczacılarının ihdası, biraz da bu mücadeleye katkıda bulunmaları için ilaç sahasında, yani kendi sahalarında eczacılara verilen bir vatani görevdir. Hatta bu görev daha da genişletilerek, Belediye Hakimlerinin nezdinde Belediye Eczacıları oluşturulabilir. Çünkü Eczacilik Fakültesinde, Tıp Fakültesinde bile okutulmayan "Gıda Kimyası" dersi laboratuvarları ile beraber okutulmaktadır. 
rın bu bilgileri değerlendirilerek Belediye Hizmetlerinde teknik eleman olarak hizmete alınıp, Belediye Hekimlerine yardımcı olmaları sağlanabilir. Gıda maddesi satan esnaf, imalathane, pastane, lokanta, fırın, sebze ve meyve halleri, manavlar, bakkal ve kasaplar, şarküteriler, şekerciler, balıkçılar, seyyar satıcılar ve bunun gibi küçük ve büyük birçok kuruwsu sıkı bir denetim altında tutabilirler. Daha önce de yazdığım gibi metropol o kadar genişlemiştir ki, İstanbul Belediyesi kontrolden aciz bir duruma gelmiştir. Türkiye nüfusunun onda biri İstanbul'da yaşamaktadır. Beş milyonu aşkın bir kitleyi denetlemek büyük bir sorun olmuştur. Bunlar ancak bütün şehri dolaşmakla denetimi yapılabilecek ve gezmekle, baskın yapmakla, kontrol etmekle düzeltilebilecek işlerdir. Eczacıyı oturtabilmek için sandalye bulamamaktan şikayet edenler, eczaciVa, Vapılması gereken hinletce 1$- leri önerebilirler. Memleket hem çevre sağlığı bakımından hem de ilaç sorunu bakımından eczacıdan hizmet beklemektedir. Hükümet Eczacıları, göreve başlamalarına rağmen, Hükümet Eczacılarına gereken yetki ne yazık ki henüz verilmemiştir. Hükümet Tabiplerinin yanında henüz stajyer * mahiyetinde çalıştıklarından bu yetkinin bu yüzden verilmediğini yorumluyoruz. Şu bir gerçektir ki yetki olmadan fonksiyon olmaz. Belediye zabıta memuru kadar bile yetkisi olmayan üniversite mezunu bir zümrenin yetkisinin kısıtlanması Veya hiç verilmemesi eczacıyı pasif bir hale getirmektedir. Bu yetkinin zamanla verileceğini ve Hükümet Eczacılarının da Hükümet Tabipleri gibi direk olarak Kaymakamlıklara bağlı müstakil ve yetkili kuruluşlar olarak çalısabileceklerine inanıyoruz. Zaman bunu gerektirecektir. Hükümet Tabiplerinin koltuğu altında, sadece Hükümet Tabiplerinin keyfi angaryalarını yapmaktan sorumlu tutulan pasif bir meslek erbabı olmaktan çıkarılarak,mesleki şeref ve haysiyetlerini, meslek hüviyetlerini diğer meslek sahipleri gibi kazanmaları eczacıların en doğal haklarıdır. 


(Devam Edecek) 
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Eczacıla- 


Aydınlık E 


Geçtiğimiz 
Hafta 


CHP Kurultayı ve hükümet 


ğun kulis içinde dün toplandı. 


olacaktı 


IMF ve NATO 


asayişle ilgili yasaların 


da destek istivordu. 


olduğu ise yaygın bir söylentiydi. 


lendiriliyor. 


CHP FIRSATI DEĞERLENDİREBİ! 


nun cevabı hep karanlıkta kaldı. 


nuşması ise olumlu karşılanmadı. 


dan öte, Kurultayın devam ettiği 


miydi, yoksa harcayacak mıydı? 


YUMUŞATTI yış ve işbirliği içinde oldukça, hem 


la ilişkilere değinme ihtiyacını, son 


niyle duymuş olsa gerekti. 
göstereceğiz" diyordu. 


gun, sevindirici bir gelişmeydi bu. 


N 
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Cumhuriyet Bayramı Kurban Bayramıyla birleşince geçtiğimiz hafta bir tatil haftası oldu. Yvrttaşlar, bayramdan yararlanarak mümkün olduğunca dinlenir, eş dostla görüşür ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, siyaset gündemimizdeki iki konu hafta sonunda yeni çözüm aşamasına girdi. ilükümeti kurma görevini taşıyan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel hafta sonunda öteki partilerle temaslara başladı ve CiiP Olağanüstü Kurultayı yo- 


KURACAK MI, KURMAYACAK MI? 


Hükümeti kurmakla görevlendirilen Demirel'in sık sık, yalnızca rakamların Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yeterli olmadığını, sorunların üstesin- den gelebilmek için ahenkli ve yeterli desteğe sahip bir hükümet gerektiğini belirtmesi, birçok çevrede "Demirel hükümet kutmaya niyetli mi, değil mi?" sorusunu doğurmuştu. MSP ve MilP AP azınlık hükümetini destekleyeceklerini açıklamışlardı, CHP ise böyle bir hükümetin yolunu tıkamayacağını söylüyordu. Herkes Demirel'in Başbakan olmasından yanaydı ama AP de temkinliliği elden bırakmıyor ve ileride çelmelenmemek ve seçim sonuçlarıyla kazandığı avantajı yitirmemek istiyordu. Bunun için kendine destek vadedenlere şartları 


Bu nedenle Demirel işi biraz ağırdan alarak eğilimleri yoklarken AP Kurulları da haftayı öne sürecekleri şartları tespit ederek geçirdiler. Kiinine göre 51, kimine göre 25 ya da 21 tane olan bu şartların ya da ilkelerin dikkati çekenleri, AET, ile ilişkilerin sonuca bağlanması, çıkartılması, 
Güvenlik Mahkemelerinin kurulması, devlet kademelerinde değişiklik yapılmasıydı. AP, bunların yanısıra hükümet için verilecek gensorulara karşı 


Devlet 


İşte kulislerinde bu tarz söylentilerin dolaştığı hükümet konusundaki gelişmeler, Demirel'in dün Türkeş'le yaptığı, bugün Erbakan'la ve Kurultaydan sonra Ecevit'le yapacağı görüşmelerden sonra daha bir açıklık kazanacak. AP şimdilik hükümet kurmadan yana gözüküyor. Demirel'in Ecevit'le görüşmek istemesi ve hükümet kuruluşuna katkı talep etmesi de olumlu bir gelişme olarak değer- 


ECEK Mİ? 


Genel Merkezin adayı kim? Muhalefetin adayı kim? Muhalefet Ecevit'i hedef alacak mı? Suçlu 4'lü çete mi, 5'li çete mi? Kim kimi harcayacak? 
CAP Olağanüstü Kurultayı dün çalışmalarına başlarken en çok sözü edilen konular ve ortaya atılan sorular bunlardı. Kurultayda her iki tarafın adayları ve listeleri ortaya çıkacaktı ama CHP'nin geçmişteki tutumu, siyasetleri, başarısızlığının nedenleri üzerinde neler söylenecekti? İşte bu soru- 


Genel Merkez özeleştiriden yana gözükmuyordu. Kurultayın aceleye getirilmesinin ardından Genel Yönetim Kurulunun geçen hafta başında istifası, Genel Merkez'in, eleştiri oklarının hedeflerini ortadan kaldırma manevrası olarak değerlendirildi. 
Ecevit'in muhalefeti sert bir biçimde eleştiren ko- 


Muhalefet cephesinde ise en çok üzerinde durulan konu bir Genel Sekreter adayında birleşebilmekti. Topuzcular, Baykalcılar ve "Sol Kanat” adı verilen muhalefet gruplarının farklı fikirlerde olması Kurultayda derli toplu ve CHP'ye olumlu bir yöneliş verecek eleştirilerin yapılabilmesi şansını azaltıyordu. Oysa, Genel Sekreterin kim olacağın- 


şu sıralarda 


CHP'nin önünde çok daha önemli bir soru vardı. 
Seçmen, seçimlerde CHP oylarını yüzde 29'a indirerek bu partiye kendini gözden geçirme fırsatı vermişti, Kurultay bu fırsatı değerlendirebilecek 


DEVLET BAŞKANLARI GERGİN HAVAYI 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 29 Ekim me sajında, "Türk ve Yunan ulusları karşılıklı anla 


kendilerinir 


hem de bölgenin huzur ve güvenliğinin arttığı, iki ulusun da bundan yararlandığı tecrübe ile sabittir' diyordu. Korutürk, bayram mesajında Yunanistan 


günlerde iki 


ülke arasında yaratılmaya çalışılan ve devlet tele vizyonlarına da yansıyan gerginlik çabaları nede 


Yunanistan Devlet Başkanı Fsatsos da, norutürk'ün demecine olumlu yanıt veriyor ve "Türkiye ile aramızdaki sorunların çözümü için her kolaylığı 


Böylece iki devlet başkanı, iki ülke arasınd: gerginleştirilmeye çalışılan havayı yumuşatıyor ve dostluğu vurguluyorlardı. Bayramın anlamına uy 


Bu arada MHP'nin, yakalanan militanlarını kurtarma amacıyla istediği genel affın, AP tarafından olumlu karşılanmadığı bildiriliyordu. AP kurmaylarını en çok kuşkulandıran ise MSP'nin tutumuydu. AP'liler, MSP'nin şartlar öne sürüp daha sonra ise bir bahaneyle hükümetten desteğini çekmesin- den çekiniyorlardı. Bunun için : hiç bir şart kabul etmeyeceklerini, hükümet kurma, bu nedenle de şart öne sürme durumunda kendilerinin bulunduğunu söylüyorlardı. Öte yandan, parti yetkilileri yalanlamakla birlikte MSP'nin hükümete şartları 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HUA İTALYA'DA 
TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİ 


© italva Devlet Başkanı Pertini'nin Hua'nın onuruna verdiği yemekte Berlinguer de 


bulundu 


© Hua'nın Ingiltere gezisi memnunluk verici 


olarak değerlendirildi 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


İtalya'yı ziyaret eden Çin Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan 
Hua Guofeng, Başbakan Francesco Cossiga ile görüştü. 


Hua, Roma'da yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği'nin Avrupa için oluşturduğu tehdide dikkat çekti. 


Hua Guofeng pazar günü aynı zamanda Venedik kenti ile "Fiat" otomobil tesislerini gezdi. 

Pazar günü akşamı ise İtalya Devlet Başkanı Perkini, Hua Guofeng ve beraberindeki heyet onuruna bir yemek verdi, Yemekte, İtalyan Komünist Partisi Başkanı Enrico Berlinguer'in de hazır bulunduğu gelen haberler arasında. 


Bu arada Çin Dışişleri Bakanı Huang Huajltalya toprakları içinde bulunan San Marino Cumhuriyeti" ne bir ziyarette bulundu. 
San Marino'yu ilk kez bir Çinli yetkili ziyaret etti. 


Çeşitli kaynaklar Çin ile İtalya arasında ekonomik ~ve teknik işbirliği konusunda önemli adımların atılacağını kaydediyorlar 


HUA'NIN İNGİLTERE ,GEZİSİ 'MEMNUNLUK VERİCİ" 


Hua Guofeng'in İngiltere'ye yaptığı 6 günlük ziyaretin bitiminde yapılan açıklamada tarafların geziyi çok memnunluk verici buldukları bildirildi. 

6 günlük ziyareti sırasında birçok devlet yöneticisi ile görüşen Çin Başbakanı,kültürel ve teknik korularda İngiltere Başbakanı ile çeşitli anlaşmalar imzaladı. Hua'nun İngiltere'deki görüşmele- 


Çin'in 
“Halkın Günlüğü” gazetesi 
Hong Kong'da 

basılacak 


FRANKFURT BUROSU 


Çin Komünist Partisi organı "Renmin Ribao" (Halkın Günlüğü) gazetesi hundan böyle Hongkong- da da basılacak. Yapılan açıklamaya göre, gazete bölgesel haberlere yer verecek. Daha önce Renmin Ribao" gazetesi Hongkong'da çeşitli bayiler aracılığıyla satılıyordu. Çinli yetkililer, 


gazetenin başlangıçta 10 
bin adet basılacağını söylediler 


Çin Dışişleri 
Huang Hua 


Çin 
Dışişleri Bakanı, siyonist yayılmacılığı 

kınadı 


FRANKFURT (ÖZEL) 


Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua, önde gelen Mısırlı yetkililerle Orta 


Doğu sorununu görüştü ve ülkesinin. İsrail'in işgal etliği tüm Arap toprakla 


rından çekilmesi yolun daki çağrısını yineledi Hua verdiği demeçte, si yonisi  yayılmacılığı kı nadi ve Sovyetler Birliği" nin Orta Doğu ülkeleri 


nin işlerine karışmaması gerektiğini belirtti 


rini "Sovyet Aleyhtarı Cüet" olarak niteleyen "Pravda" şimdiye kadar "Demir pençeli kadın" dediği İngiliz Başbakanını bu kez "gürültücü hanım" diye niteledi. 

Çin'in İngiltere'den alacağı belirtilen dikine inip kalkabilen "Harrier" tipi uçaklarla ilgili son görüşmelerin de yapıldığı, 


Çin'in önceden tespit e- 


dilen 90 uçaktan şimdilik 32'sini almak niye tinde olduğu bildirildi. 


SOVYET 


HUA GUOFENG 
MARKS'IN 
MEZARINI ZİYARET 
ETTİ 


Çin Başbakanı Hua Guofeng İngiltere'deki resmi gezisi sırasında Karl Marks'ın mezarınıda ziyaret ederek bir çelenk koydu. Geçtiğimiz çarşamba sabahı erkenden Londra'nın "Highgate" mezarlığına gelen Hua 1883'de ölen Kar! Marks' ın mezarının önünde u zun bir süre kaldı. 


GAVUŞESKU VE TiTO, BALKANLARIN SILAHSIZLANDIRILMASINI 


İSTEDİLER 


© Huang Hua Yugoslavya” ya gidecek 


Enver Hoca'ya göre Çin Sibirya'yı işgal edecek! 
© Hoca'ya göre Mao “devrimci burjuva”, 


Hua “darbeci”, Deng “faşist”, Çavuşesku “ahlaksız”, Tito ise “emperyalist ajanı”"ymış 


FRANKFURT BÜROSU 


Hua Guofeng'in Avrupa ziyaretine ilişkin bir açıklama yayınlayan Arnavutluk Emek Partisi, sosyal-emperyalist ve ABD-Rusya gibi bir süper devlet olduğu iddiasını vineledi. 

Öte yandan Enver Hoca'nın “Çin Hakkında Değerlendirme- ikinci cildi 
Avrupa ülkelerinde Arnavutluk ile dağıtıl- 


26 Aralık 
hatıralarının yer aldığı kitapta şöyle deniyor: “Çinliler ABD ile işbirliği yapa- 


Çin'in 


ler” adlı kitabının 

elçilikleri | aracılığı 

maya başlandı. 
Enver Hoca'nın 


1977'ye kadarki 


lerini umuyorlar." 


Deng Siaoping'i 


Zedung'u ise "devrimci burjuva 


demokrat" olarak 


rak Sibirya ve Sov,'etler Birliği nin doğu bölgesini ele geçirecek- 


Sözkonusu kitapta Enver Hoca, Hua Güuofeng'i 


Enver Hoca kitabında ,Çinlilerin Rusya'nın ilk önce Avrupa' ye saldıracağı tezinin aldatmaca olduğunu ileri sürerek şu iddia- 


lara yer veriyor: "Sovyetler Birliği saldırsa bile ilk önce Çin'e saldıracaktır. Çünkü Çin, Rusya için zayıf bir noktadır, Bundan 


başka Rusya'nın doğu bölgesi de zaten Çin tehdidi altındadır." 

Hoca, kitabının başka bir yerinde Romanya Komünist Partisi ve Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku'yu (o "maceracı" diye nitelendirerek Romanya'daki re. 
jim hakkında ağır iddialar ileri sürüyor.. "Çavuşesku'nun rejimi ahlaksızların, ( iflasçıların, kişi ve ailelerin diktatörlüğünün rejimidir", Arnavutluk Emek Partisi Başkanı Enver Hoca saldırılarına devamla Tito ve taraftarları için şunları ekliyor: "Tito ve Titocular revizyonist, düşman, dönek ve emperyalizmin ajanlardw." 


“darbeci”, 
“faşist” Mao 


nitelendiriyor, 


IRKÇI KLAN MENSUPLARI KENDİLERİNİ PROTESTO EDEN ZI NCİLERLE KA RŞI KARŞIYA n n .. .. .. 
Irkçı 'Ku Klux Klan" örgütü © o © e 
5 kişiyi daha katletti 


© Saldırganlar, gösterilere otomatik silahlarla 


saldırdı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Kuzey Carolina'nın Greensborough kentinde "Ku Klux Klan" örgütü aleyhine izinli yürüyüş yapan yaklaşık 50 kişiye açılan ateş işçü öldü, 9 kişi de yaralandı. 


sonucu 5 yü 


Cumartesi günü siyah ve beyazların katılmasıyla yapılan yürüyüş sırasında alana otomobillerle gelen kişiler yürüyüşçüleri av tüfekleri ve otomatik silahlarla tarayıp kaç- 


tılar, 


Polis ölenlerin üçünün beyaz olduğunu 


bildirdi. 


Kent Belediye Başkanı Jim Melvin, yürüyüşün yasal olduğunu hatırlatarak, 'Amerika'nın en acı olaylarından biri kentimizde 


meydana geldi" dedi. 


“Ku Klux Klan"siyahlara karşı ırkçı ve saldırgan bir politika izleyen bir örgüttür. 
Bu örgüt ülkenin güneyinde, ilk kez 1866'da siyahlara karşı terör uygulamak üzere kuruldu. Bir ara dağılan örgüt 1915'ten sonra yeniden örgütlendi. Bu ırkçı örgütün üyeleri yüzlerce siyahın katledilmesinden yargılandı. 
“Ku Klux Klan" siyahların yeniden "köle" haline getirilmesini savunarak çeşitli ırkçı 


propagandalar yapıyor. 


dan bir ma sırası 


Ku Klux Klan toplantılarında h 


sefer olaylar çıkıyor. Bunlar rinden Dale Reusch, bir konuş- den dayak yerken görülüyor. 


tanesinde örgüt liderl nda kızgın bir dinleyi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Yugoslavya Devlet ve Yugoslavya Komünistler Birliği Başkanı Mareşal Josip: Broz Tito, Romanya'ya yaptığı üç günlük resmi ziyaretini tamamladı. Tito, Yugoslavya ile Romanya arasında tespit edilen düzenli görüşmelerden birini gerçekleştirmek üzere Romanya'ya gitmişti. 
Tito ve Romanya 
Komünist Partisi Başkanu ve Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve uluslararası soruları ele aldılar. 
Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada her iki tarafın da gerçek bir silahsızlanmadan ve özellikle Balkanlar bölgesinin nükleer silahlardan arındırılması ve bölgenin bir barış ve dostluk bölgesi haline getirilmesinden ya- 


na oldukları belirtildi. 
Açıklamada "Balkan Konferansı'nın da ger- 


çekleşmesi dileğinde bulunuldu. 

Batı basının yorumuna göre iki ülke ayrıca, Üçüncü Dünya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeye önem veriyorlar. Batı basını Romanya'nın Üçüncü Dünya'yla olan ticaretini yüz- 
“de 20'deh''yüzde 25'e çı karacağiını kaydediyor: 

HUANG HUA 

YUGOSLAVYA'YA 

GİDECEK 

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua'nın Yugoslavya'ya gideceği öğrenildi. 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng' in Avrupa gezisinin bitiminden sonra Huang Hua'nun Yugoslavya'ya 6-9 Kasım tarihleri arasında bir ziyarette bulunacağı geçtiğimiz çarşamba günü Yugoslavya Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi 


Hollanda, ırkçılara karşı sıkı önlemler alıyor 


UTRECHT (ÖZEL) 
Hollanda hükümeti faşist ve ırkçılara karşı sıkı önlemler alıyor, Hollandalı ve diğer yabancı faşist ve ırkçı örgütlerin faaliyetlerini artırmaları üzerine, parlamentoda sert tartışmalar oldu. Parlamento üyelerinin çoğu hükümetten faşist ve ırk-Çı örgülierin üzerine yürümesini istedi, Bu istek üzerine Adalet Bakanı 
De Ruiter, Utrecht Başsavcısına gönderdiği bir yazıda, faşist ve ırkçı örgütler hakkında dava açmasını istedi 
"Hollanda Halk Birliği" (Nederlandse Volkunie) ve "Milli Gençlik Cephesi" adlı Hollandalı faşist örgütlerin geçen hafta, Utrecht yakınında- ki Soest kasabasında yaptıkları yürüyüş sırasında, dağıttıkları (| bildirilerde ırkçılık yaptıkları tespit edildi. Faşistler bildirilerde, yabancıların siyahlarla diğer o azınlıkların yurtdışı edilmesini, homoseksüellerin o cezalandırılmasını istemişlerdi. 
Faşistlerin bu tür ırkg faaliyetlerine karşı, ollanda'nın bütün siyasi partileri (Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Radikaller, (o Marksist-Leninistler ve , Dancı işçi ör gütleri) ortak bir yürüyüş ve toplantı yaptılar. Bu toplantıda Hollanda faşist partisi ile Bozkurt örgütlerinin yasaklanması istendi. Yayınlanan bir ortak bildiriyi, Türkiyeliler adına, Avrupa Halk 


Birlikleri Federasyonu (HBF) Rotterdam ve Hoogezand şubeleri ile Utrecht o Türkiye Halk 


Birliği (UTHB) imzaladılar 

Son gelişmelerden sonra, Hollanda Taşist partisi yaninda MHP örgüllerinin de yasakla masına kesin gözüy kılıyor 


Aydınlık E] 


Bolivya'daki darbeden sonra ordu bölündü 


LAPAZ 

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da iki gün önce bir darbe sonucu devrilen Devlet Başkanı Edward Guevara'nın, darbenin lideri Albay Alberto Natusch'ı devirmek: için silahlı kuvvetlere çağrıda bulunması üzerine ordunun bölündüğü ve ülkede durumun iyice gerginleştiği bildiriliyor. 
Başkent La Paz'dan gelen 


haberlere göre, Guevara' yı destekleyen Genelkurmay Başkanı Castillo'nun yönetimindeki silahlı kuvvetler, darbecilerin koruduğu Başkanlık Sarayına doğru ilerliyorlar. 
Bu arada şehrin çeşitli yerlerinde halkın barikatlar kurduğu ve çıkan çatışmalarda 20'yi aşkın kişinin öldüğü belirtiliyor. 

Öte yandan, sendikaların güçlü olduğu ülkenin ikinci büyük kenti Cochabamba'da da ça- 


leri değerlendiren Van Agt, "Avrupa'da gerçek bir yumuşamanın görülebilmesi için Bay Brejnev'in önerileri çok dà- 


Hollanda (Başbakanı 
Van Agt, "'Brejnev'in önerilerini yetersiz" buldu. İspanya'nın başkenti Madrid'e yaptığı üç 


günlük resmi ziyaretinin kle Van Agt sonunda düzenlediği ba- ! Ispanya yı ziyaret sın toplantısında, Bre ederken, Dışişleri Ba- 


TO'nun bir savunma örgütü olduğunu vurguluyorlar. 


nev'den aldığı mektubu ve Brejnev'in Doğu Al- 


manya'da yaptığı öneri- 


Karikatür, NRC Handelsblad adlı akşam gazetesinde yayınlanmıştır. Elinde mektup olan Başbakan Van Agt, roket taşıyan ise Dışişleri Bakanı Van Der Klaauw. 


tışmalar durumda. 

Bolivya'da geçtiğimiz aylarda 15 yıllık bir aradan sonra ilk kez seçim yapılmış ve gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine, Edward Guevara bir yıllığına geçici başkan seçilmişti. Albay Natusch, Guevara'yı devirerek, parlamentoyu feshetmiş ve ülkede olağanüstü durum ilan etmişti. 
Fakat darbe ülkede sert bir muhalefetle karşılaş- 


yoğunlaşmış 


ha fazla şeyi kapsamalı dedi. Başbakan, ''Fakat, biz gerçekien, Sovyetler' in örgütlü ropagandasının etkisi altında kalarak, Batının güvenliği için şart oian kararları almamayı hiç mi hiç düşünmüyoruz. Batının üvenliği için gerekli her ararı hiç bir etki altında kalmadan alacağız" şeklinde konuştu. 


ill Van Agt, 
NATO'nun gerekliliği üzerinde de durarak, İspanya'nın NATO ile AET'ye tam üye olmasını istedi. NATO'nun dağıtılması halinde, "Rusya'nın tüm dünyaya hakim olabileceği"' görüşünü vurguladı. 

Lahey'deki diplomatik çevreler, Van Agt'ın NATO konusu üzerinde uzunca durmasını, "Hollanda'nın NATO'nun önemini yeni kavrama- ya başladığı" şeklinde yorumladılar. Hollandelı direnmeciler, ısrarla NAkanı Van er Klaauw da Macaristan'ı zivaret 


l resmen ediyordu. 


Van 


mış, yeni rejime parlamento, bütün siyasal par tiler, sendikalar, kilise ve özel sektör karşı çıkmıştı, 

Bolivya'da gerçekleşen darbeden sonra ABB bu ülkeye yapacağı ekonomik yardımı askıya alacağını açıklamıştı. 

Siyasal gözlemciler Sendikaların ilan ettiği genel grevden sonra ordunun da bölünmesini darbecilerin giderek yalnız kalmasına bağlıyorlar. 


Niyazi Terzi Hollanda 'dan bildiriyor 


HOLLANDA BAŞBAKANI, BREJNEV'İN ÖNERİSİNİ CIDDİYE ALMIYOR 


Der Klaauw Budapeşte de yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın alacağı kararı kimse etkileyemez" dedi. İkinci Dünya Savaşına atıfta bulunan Van Der Klaauw, "Siz, Rotterdam gibi iddetli bir şekilde bomardıman olmuş bir şehirde yerleştirilmiş roetlerin, o şehirde yaşayan insanları tehdit ettiğini iddia edebilir misiniz" seklinde konuştu. 


Gerek Başbakan ve gerekse Purpan Bakanının açıklamaları hükümetin tavrıyla açıkça çelişiyor. Bundan bir süre önce, bir dışişleri sözcüsü yaptığı bir açıklamada, hükümetin, "'Brejnev'in önerilerini olumlu bulduğunu" bildirmişti. 
Hükümetteki ve parlamentodaki büyük çoğunluğun izlediği teslimiyetçi siyasetle, Başbakan ve Dışişleri Bakanının siyasetleri önümüzdeki günlerde olacak daha büyük tartışmaların habercisi, 


80 KIŞINDA BELÇİKA HÜKÜMETİ ÖNEMLİ 


"Sıcak, sıcak, sıcak 
Yaz sıcak olacak" 
Batı Avrupa toplumlarında yeni bunalımların başgösterdiği 1968 Mayı- 


sonra gelen yazların ve 
1979 sonbaharının ne 
kadar sıcak geçtiği tartışma konusu edilebilirse de, Belçika toplumunun 


sı ertesinde Fransız ve bu yılın sonbahar ayların- 

Belçika gençliğinin sık da sıcak bir pastırma yazı 

sık attığı bir slogandı bu yaşadığı su götürmez bir Belçika'da iklimsel gerçek. 

açıdan 68 Mayısından Halk sıcak havadan 


5 kıtadan 


KISA HABERLER 


Rodezyalı ırkçılar Zambiya” daki gerilla kamplarına saldırdılar 


Irkçı Rodezya rejimine bağlı kuvvetler, komşu Zambiya'da bulunan gerilla kamplarına saldırarak, 60 gerillanın ölümüne yolaçtılar. Saldiri bir buçuk gün sürdü. 

Öte yandan, Mozambik Devlet Başkanı Samora Marchel, Rodezya konferansındaki tutumundan dolayı İngiltere'yi eleştirdi. Londra'da bulunan Yurtsever Cephe liderleri ise, İngiltere' nin son önerilerini kabule hazır olmadıklarını bildirdiler. 


İngiltere, bütçesini kısarken savunma giderlerini artırıyor 


İngiltere 1980-81 yalı bütçesini 43 milyar lira kısmayı kararlaştırdı. Muhafazakar hükümet tarafından yayınlanan "Beyaz Kitap'ta bu kısıtlamanın daha istikrarlı bir politika ile sağlanacağı açıklanıyor. 

: Öte yandan 1980-51 savunma giderlerinde yüzde 4,2'lik bir artış kararlaştırıldı. 


Sovyetler, Suriye” ye uçak ve silah veriyor 


Paris'te Arapça olarak yayınlanan "El İüstakbel" gazetesi, Sovyetler Birliği'nin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın son Moskova gezisinin ertesi, bu ülkenin 500 milyon dolar tutarında- ki borçlarını silmeyi ve Suriye'ye çok sayıda geliştirilmiş uçak ve askeri araç vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Sovyetler'in vereceği silahlar arasında "MİG-27" jx'lesi ve T-72 tankları da var. 


Doğu Almanya” dan 
Batıya kaçanlar artıyor 


Doğu Almanya'dan son günlerde arlan kaçma olaylarına bir yenisi daha eklendi. İsolde Heyne adlı 48 yaşındaki gazeteci ve yazar bir kadınla 52 yaşındaki inşaat mühendisi kocası Batıya kaçmayı başardılar. Şimdiye kad gençler ve çocuklar için birçok kilap vazmıs ` Í łan kadın yazar, kaçmaktan son derece mutlu oldùklarını söyledi. | 


İÇ VE DIŞ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA 


hoşnut, ama hükümet, önündeki sorunlar nedeniyle pek öyle hoşnut değil. Flaman Sosyal Hıristiyan o Partisi üyesi Martens'in Başkanlığın- daki koalisyon hükümeti bir dizi sorunla karşı karşıya, Limburg Maden bölgesinde yabancı işçilerin başlattıkları grev sıcak sonbaharın ilk habercisi oldu. 

Ekonomik krizin de şimdi bütün ağırlığıyla Belçika toplumunu etkilemeye başlaması hükümeti yeni "önlemler" almaya itti. Bu önlemlerin başında Sosyal Sigortalar Kanunu'nda değişik lik yapılması; çeşitli tüketim maddelerine zam uygulanması; yabancı işçilerin oturma ve çalışma hakkının Xısıtlanması gibi geniş halk kitlelerin- de hoşnutsuzluk yaratan kararlar geliyor. Ancak bu "önlemler" Belçika siyasi yaşamında önemli 


bir etkinliğe sahip olan sendikaların, göreceli de olsa, tepkisiyle karşılandı. 

öte yandan Flaman- 
Valon bölgesel sorununun temcit pilavı gibi sürekli olarak gündeme gelmesi zaten uzun pazarlık lardan ve denge hesapla rından sonra kurulan ko- 


alisyon hükümetinde ki iç çelişkileri daha da keskinleştirdi. Özellik- 


le eski başkan ve şimdiki Flaman Sosyal Hıristiyan Partisi Başkanı Leo Tindemans'ın hükümet programında (o öngörülen federal devlet yapısına karşı tavır alması işleri daha da karıştırdı 

İçte toplumsal çalkantılarla sallanan hükümetin uluslararası alanda da kısa dönemde önemli kararlar alması gerekiyor 

Brejnev'in orta menzili nükleer füzelerin NATO üyesi ülkelere yerleştirilmesi konusunda Doğu Berlin'de başlattı- 


ğı "diplomatik saldırı" ve tehdit Belçika'yı da yakından ilgilendiriyor. 
Sözkonusu füzelerin Belçika topraklarına yerleştirilmesini önlemek amacıyla Brejnev Başbakan Martens'e bir mektup yollamıştı. Martens mektup hakkında bir yorum yapmaktan kaçınarak hükümetin tutumunun henüz belirlenmediğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Henri Simonet, New York'da verdiği bir demeçte karar verme yetkisinin hükümette olduğunu açıklamıştı. 

Oysa, gerek hükümet içindeki bazı teslimiyetçi çevreler, gerek Rusya" nın yönlendirdiği çeşitli güçler, füzeler konusunda kesin kararın alınacağı aralık ayındaki NATO toplantısı öncesinde konunun parlamentoda tartışılması gerektiğini öne sürmeye başladılar, Sovyetler Birliği önünde teslimiyetçi güçlerle direnişçi eğilimlerin birarada olduğu Belçika hükümetinin nasıl bir karar vereceği henüz kesinlik kazanmış değil, ABD Savunma uzmanlarından Aaron'un bu hafta içinde Belçika'ya yaptığı gizli ziyaret hükümetin kararını belirlenmesinde etkin olahilecek mi, belli değil. 

Öte yandan direnişçi eğilimin temsilcilerinden Vanden Boeynants'ın Savurma Bakanlığından istifa ederek Sosyal Hıristiyan Partinin Valon kanadına başkan seçilmesini "Persing-2"' ve "Cru- ise" füzeleri konusunda hükümetin daha gerçekçi bir tutum almasına yol açabilecek nitelikte bir olgu olarak değerlendirmek gerekiyor. 


Belçika'daki sıcak sonbaharın siyaset sahnesindeki ısıyı kaç dereceye kadar çıkaracağını merakla bekliyoruz. 


ABD'nin Tahran Büyükelçiliği basıldı 


VAHRAN (THA) 


Geçliğimiz o cumarlesi gecesi 100 kadar İran li öğrencinin Tahran'daki ABD. Büyü kelçiliğini ka- 


In sopalarla baslığı, ça tuşma Olmadan elçiliği cle geçirdiği bildirildi 

PARS ajansı ABD'li 


rehinelerin sag ve güven- 


lik içinde bulunduğunu ve salıverilmeleri için işgalei öğrencilerle görüşmelerin sürdüğünü haber verdi 

ABD Büyükelçilik 
Misyonu Başkanı ve İran İşgüderi Bruce Laigon'un baskın sıraanda kapı ününde bulunduğu ileri sur du 


cekic 


Gülay Göktürk 


, 
.. 


Eskimiş küfe gibi... 


“.... Mağduriyetten başka hiç bir şeyimiz yoktur... Perişanlığımız son derecedir... Çoluk çocuk açtır.. Bizim Türkçemiz kısadır... Bakanlarla görüşelim, derdimizi bildirelim desek, yanlarına varamayız. Sizden ricamız, bu anlattıklarımızı bir başmakalenizde: yazarsanız, hani parasını ödemek şartıyla... 
*** 

Pötürgenin kıraç toprağından kopup gelmiş bohçacı hamallar, böyle anlatıyorlar hallerini , 

Sultan Aziz'den bu yana, tam 105 senedir, “beşeriyetin menettiği" bu meslekten ekmek yiyen ve bundan bir ay önce Sirkeci ye gelen "Avrupa Sistemi" ile birlikte, eskimiş küfe gibi kenara fırlatılan 30 senelik, 40 senelik, 65 senelik bohçacı hamalları... 

+k 

1. Cihan Harbinden beri Sirkeci'de Şimendifer İdaresinde çalışan 81'lik Mehmet dedeyi dinlerken şaşıp şaşıp kalıyorsunuz. İstanbul gibi, kapitalizmin en gelişmiş olduğu bir kentin göbeğinde, üstelik, Türkiye'deki kapitalist devlet işletmelerinin en eskilerinden birinde, Devlet Demiryollarında su katılmamış bir feodal ilişkiyle karşılaşıyorsunuz. 

Pötürgeliler önce 140 kişiymiş. Kimi ölmüş, kimi kalmış. Ölenlerin yerini oğullar, yeğenler almış, Babadan oğula bir sömürüdür sürüp gitmiş. Ama Osmanlı'dan kalma iskele Kanunları hiç değişmemiş, Kahyalar mukavele yenilemiş, araba başına payını almış, Mehmet dedeler de bir yandan sonu gelmeyen yolcu bavullarına yetişmek için peron boyunda koşturup dururken: bir yandan da devletin yükünü bedavaya indirip bindirmek için bir ömür tüketmiş. Bu düzen bu güne kadar böyle sürmüş... 

Ta ki, alafranga "self servis" usulü Sirkeci Garına girene kadar. 

O zaman ne olmuş? 

İşte o zaman, Sikecinin. Osmanlıdan kalma düzeni, bu kadarcık bir yeniliğe bile dayanamayıp altüst olmuş. Bu altüst oluşta altta kalan ise, omuzları çökmüş, sigortasız , kenarda beş parasız, güvencesiz 20 insan olmuş, Tekrar baştan başlayıp işçi olamayacak kadar yorgun, açıktan prim ödeyin emekli olamayacak kadar yoksul yirmi insan... 

Şimdi bu insanları ne yapalım dersiniz? 

Gelin, Pötürge'ye köylerine geri yollayalım isterseniz, 

Belki orada, elden ayaktan düştüklerinde bir tas çorba getirecek bir yakınlarını, evinde bir döşeklik yer açacak bir akrabalarını bulabilirler. 

Evet evet, başka çare yok. 

Gitsinler, "İşte yüz yıl sonra döndük geldik" desinler... 


Kimsesiz işçi emeklileri ve eşleri için 


SSK Değirmendere'de Huzur Evi yaptıracak 


@lşverenin işyerini kapatmasıyla son bulan grevden sonra grevci beş işçi 


yüz biner lira ikramiye 


alıp gittiler 


Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Değirmendere" de bin kişilik bir huzur evi yaptırmayı kararlaştırdığı öğrenildi. 

Bununla ilgili ödeneğin temin edildiğini ve Değirmendere'de uygun yer arandığını bildiren ilgililer arsa temin edildiğinde inşaata hemen başlanabileceğini söylediler. 

Huzur evinden kimsesiz işçi emeklileriyle bunların eşleri küçük bir ücret karşılığında yararlanabilecekler. . 


Emeklilere 5-6 aydan önce aylık 


bağlanamıyor 
ANKARA (FHA) 
Dosyalarm aylardır daktilolarda beklediği, bu yüzden de 5 binden fazla yeni emekliye ya da intibak değişikliği olan emeklilere ödeme yapılamadığı bildiriliyor. 


"Aylık bağlama servisi" yetkilileri, iki daktilonun günde ancak 30-35 dosya çıkarabildiğini, beş binden fazla dosyanın işlem görebilmesi için 166 iş gününe ihtiyaç bulunduğunu açıkladılar. Servis yetkilileri, başka bölümler- den takviye görmedik- 


KAYIP— Nüfus Hüvi- 


yet cüzdanımı ve sigorta iken kien EA: ee o Hü- nin 5-6 aydan önce üm f 


yapılamayacağını söylüyorlar. 

Emekli Sandığı Genel Müdürü ise daha 


Metin ERBULAK 
KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı ve şebeke- 


mi kaybettim. Yenisini öne yaptığı açıklama alacağımdan eskisi hü- da, emekli işlemlerikümsüzdür. nin azami 15-20 gün 


içinde tamamlanacağını 


Ayten GÜNIŞIK OK bildirmişti. 


Güven T.A. Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğünden 


Takriben 297.000 kilo ıslak Amonyum Sulfat gübresi kapalı zarf”suretiyle teklif alınarak satılacaktır, 

Taliplierin *0.V00.-TL lık teminatla birlikte 9 Kasım 1979 tarihine kadar tekliflerini Karaköy Bankalar Caddesinde Güven Sigorta Hasar Müdürlüğüne vermeleri ger, „mektedir. 


Hasarlı mallar Bartın Zirai Donatım Xurumu depolarında görülebilir. 


Şirket satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. 


Fazla bilgi için TEL: 44 61 82 


Basın: 23183 - 1153 


OTOMOBİL-İŞ 
SENDİKASI BAŞKANI: 


GAZAL 'daki 


grev 


yüzü 


den 


Özeren 


Otomobirwİş Sendikası Genel Başkanı Aydın 


yenilenemeyen tüpler 


facialara yolaçabilir 


© Otomobil-Iş 
Başkanı Özeren ayrıca eksik gramajlı olan eski tüplerin de kontrol 


edilmediğini söyledi 
İZMİT 


Otomobil-İş Sendikası Genel Başkanı Aydın Özeren, Gazal Fabrikasında devam eden grev nedeniyle, evlerde kullanılmayan bütan gazı tüplerinin imalatının durduğunu ve yenilenemeyen tüplerin evlerde facialara yol açabileceğini öne sürdü. 

İzmit'te yaptığı basın toplantısında konuşan Özeren, ayrıca, eski tüplerin kontrolünün de yeterince yapılmadığını belirterek, eski tüplerin eksik gramajla piyasaya çıkarıldığını belirtti. 

Otomobil-İş Sendikası Genel Başkanı, Gazal Fabrikasında iki aydır sürdürdükleri greve, işçilerin hakları elde edilinceye kadar devam edeceklerini söyledi. 

MAKİNA TAKIM'DA 

GREV SÜRÜYOR 

Öte yandan, yine Otomobil-İş Sendikasına bağlı Makina Takım işyerinde başlattığı grevin başarıyla sürdüğü bildiriliyor. 

Gebze'deki işyerinde görüştüğümüz grevci işçiler ve sendika yöneticileri, grevin uzun si're devam edebileceğini ancak kendilerinin buna hazırlıklı olduklarını belirttiler ve "Bizden boşuna yılgınlık, çözülme belirtisi beklemesinler " dediler. 


Halk yakıt bulamazken yakıt üreten fabrika kapatılıyor 


© 3 milyon işsiz vardı memlekette. 
Şimdi 

3 milyon 35 oldu” 
© işten çıktıktan sonra ne mi yapacağım? 
Bulursam çobanlık yapacağım” 

HANDAN (ÖZTÜRK) 

Kartal Yenimahalle'de kurulu Yelka Zift ve Asfalt fabrikasının kapanmasıyla 35 işçi açıkta kaldı. 

Asfalt ve zift üreten bu fabrikanın kolaylıkla gaz ve yakıt üretimine geçebileceği, ancak, 
1973 yılında çıkan Petrol Yasası uyarınca, fabrikanın zift ve asfalt dışında herhangi bir maddeyi üretmesinin yasaklandığı belirtiliyor. İlgililer, geçmişte, gaz ve yakıt üretimine geçen fabrikanın Türk Petrol Şirketinin şikayeti üzerine kapatıldığını söylüyor ve ülkenin yakıt sıkıntısının had safhada olduğu bir dönemde, yakıt üretebilen bir fabrikanın kapanmasını "anlaşılmaz" olarak niteliyorlar. 

73'TEN BERİ 

AYNI TEHDİT 
1973'ten beri her toplusözleşme döneminde "fabrikayı kapatma" tehtidi ile karşılaştıklarını belirten işçiler, işverenin bu defa da aynı yola baş- 


bulmayarak send 


istediler, pauri netim ve İcra Kuru 


Türk-İş'e bağlı Selüloz:İş Sendikasıyla, SEKA arasındaki toplusözleşme görüşmelerinde, Uzlaştırma Kurulunun aldığı kararın sendika tarafından kabul edilmemesi üzerine SEKA'da grev hazırlıkları başladı. 

Sendikanın gerekli y 
dürü tamamladıktan sonra 1 
sımdan sonra istediği zaman greve başlayabileceği bildiriliyor. 


yılda 6 maaş ikramiye 50 günlük kıdem tazminatı ve çeşitli sosyal haklar verilmesi öngörülüyordu. 
Ancak işçiler, verilen ücret zammını ve diğer a hakları yeterli kanın taslağında diretmesini istediler. İşçiler özellikle, kararda belirtilen sosyal hakların brüt olduğunu, bu miktarların netinin çok daha düşük olacağını belirterek bu noktada israr edilmesini Sendikası Yöarının Uzlaştırma Kurulu kararını oybirliği ile reddettikleri, ayrıca Uzlaştırma Kuruli kararına sendika aracısı olarak 


SEKA'da grev hazırlığı başladı 


© işçiler Uzlaştırma Kurulunun verdiği 26-28 lira ücret zammını yetersiz buluyor , © Grevin piyasadaki kağıt darlığını daha da arttırması 

ve kağıt karaborsasında fiyatların yükselmesi bekleniyor 


İZMİT 


asal prose- 


Ka- ıt darlı; 


eniyor. 


UZLAŞTIRMA KURULU yükseleceğini ve kağıt karaborsüci-KARARI VE İŞÇİLER larının büyük kârlar sağlayabilecek-Uzlaştırma Kurulunun bayram lerini belirtiyorlar, öncesinde açıkladığı kararında, işçi- İPEK KAĞIT VE lerin saat ücretlerine 26-28 lira zam, KARTONSAN'DA DURUM 


Yelka işçileri "4-5 yıldır Ankara'nın yolunu aşındırdık. Devletin burayı kapat 


katılan Türk-Iş 
İsmail Topkar'ın da karar metnine rhi koyduğu öğrenildi. 
IT PİYASASINI ETKİLEYECEK 
SEKA'nın greve girmesi halinde, bunun kağıt piyasasını yakından etkilemesi ve piyasadaki mevcut kaını daha da artırması beketkililer, bu durumda kagıdın karaborsa fyatının daha dä 


muhalefet ğ 
KA 


Öte yandan, Sellüloz-İş Sendikası yöneticileri ile İşveren Sendikası yöneticilerinin İpek Kağıt ve Kar: tonsan işyerleri için bayram öncesi başlattıkları sonrası da devan' edecekleri öğrenildi. Bayram öncesi ye örüşmelerde Karal nürsel ağıt ta 2,5 aya yıkır bir zamandır devam eden grev? neden olan anlaşmazlıklar ve Kartonsan anlaşmazlığı ele alınmış ancak bir anlaşma sağlanamamıştı. i 

Bilindiği gibi, Sellüloz-İş İpek Kağıt'ta grevi sürdürürken, Kartonsanda da 


1. Bölge temsilcisi 


görüşmelere bayram 


pek K 


grev kararı almıştı. 


maması , kapatırsa da kendisinin alıp rafineri yapması için çok mücadele ettik" 


diyorlar. 


vurduğunu ve 30 Ekimde 


çıkışlarının verildiğini söylediler. 
Konuştuğumuz işçi- 


lerden ilk sözü, baştemsilci Servet Örkenbaş aldı. 

"Çoğumuzun emekliliğine bir-iki senesi kalmış. En yüksek ücret 5 
bin liraydı. Bu kadar işçi bunca zamana kadar bu şartlarda emek verdik. 
Şimdi hepimiz dışardıyz." 

Fabrikanın en eskilerinden Emin Usta ise şöyle'diyordu: 

"13 yaşında fabrikaya girdim. Aksam eve dönerken inlerin-çinlerin top oynadığı sokaklarda korkarak gidip geldim. O kadar küçüktüm. Emekliliğime iki yıl kalmıştı. Şimdi 4 çocukla işsiz kaldım." 

16 yıllık işçi Ahmet 


Balı, fabrikada temsilci ydi. 

“y çocuğum var. Evde bir avuç kömür yok. Çocuklar okullu. Her öğün 
6 ekmek yiyiyoruz katıksız. Yine de yetiştirmiyorum. Şimdi hepten açıkta kaldık." 

“ALAY"IN REİSİ NE YAPACAK? 

Evleri çok kalabalık olduğundan mahalle bakkalının "Alay"'adını taktığı ailenin reisi Dursun 


ikinci 


- Ilık da çözümü çobanlık- 


ta bulmuştu! "Beş çocuğum var. Ayda 1500 lira kira veriyorum. İşten çıktıktan sonra ne mi yapacağım? Bulursam çobanlık yapacağım. Belki o zaman daha mutlu olurum" diyordu. 


Ali Inkaya, Salih Hanoğlu, ve daha diğerleri. . 


# 


Hepsi de çovuklu. Salih Hanoğlu'nun emekliliğine 
7 ay kalmış. 

Şimdi ne yapacaksınız diye soruyorum 

"3 milyon işsiz vardı 
memlekette. Şimdi 3 
milyon 35 olur. Başka ne yapılır ki? 4-5 senedir Ankara'nın yolunu aşındırdık. Otellerinde bitlen dik. Devletin burayı ka patmaması, kapatırsa da kendisinin alıp rafineri yapması için çok müca dele ettik. İmzalar lopladık. Ama gördüğünüz gibi bir sonuç alamadık" diyorlar. 

"Peki ya sendika?" di yorum. "Hiç" diyorlar ve acı bir gülümseme ile de vam ediyorlar 

"Sendika Şube Baş kanı Hamit Akyüz, 'sah redin, sonunu görelim” diyor.” 


[Aydinlik] 


Yozgat'ın Çekerek 


ilçesinde 4 k 


© Siverek’ te2 gencin cesedi bulundu 


HABER MERKEZİ 

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kazankaya kasabasında dün çıkan olaylarda 4 kişi öldü 6 kişi de yaralandı. 

Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Nurettin Özmen'den edinilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde Kazankaya kasabası kantarında bazı kişiler arasında politik tartışma çıktı. Savcı Yardımcısı Özmen, kavgaya dönüşen tartışma sırasında İskender Şenol adlı bir öğretmenin sağ görüşli Ayhan Erdoğan'ı tabanca kurşunuyla 'öldürdüğünü bu olaydan sonra kantar binasına siğınan öğretmenin de karşı grup tarafından öldürüldüğünü söyledi. 

Çekerek Savcı Yardımcısı Özmen, öğretmeni öldüren grubun daha' sonra yakındaki bir bağda budama yapan ve olayla ilgisi olmayan sol görüşlü Hüseyin Özel ile Recep Özel'i de öldürdüklerini belirtti. Olaylardr yaralanan 6 kişi Ankara Numune Hastanesi ve Çorum Devlet: Hastanesinde tedavi altına alındı. o Savcı (oYardımcısı Özmen, kasabada gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve soruşturma- ya başlandığını söyledi. 


SİVEREK'TE 


Urfa'nın Siverek ilçesinde önceki akşam vuruldukları belirlenen iki gencin cesedi bulundu. 

Siverek Cumhuriyet Savcılığından alınan bilgiye göre önceki akşam saat 20.30 sıralarında İnönü Bulvarı yakınlarında silah sesleri duyulmuş yapılan arama sonunda dün sabah aynı bulvarm bir sokağında İsmail Özmen ve Şevket Tan 


Kazılarını tamamlayan 
Avusturyalı arkeologlar veda yemeği verdi 


SELÇUK (THA) 

Harabelerindeki kazılarını tamamlayan Avusturyalı arkeologlar ayrılmadan önce veda yemeği verdiler. 

Yemekte Selçuk Kaymakamı Gürbüz İpek, Belediye Başkanı Cahit Tan man, Selçuk Adliyesinde görevli hakim ve savcılar hazır bulundular. 

Yemek sırasında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü .Müdürü' Profesör Döktor Feters başlatılan ve sonuçlandırılan kazılardan söz ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. 


Efes 


— —e 
Konya’ da Dünya 
Çocuk Kitapları 
Haftası düzenlendi 


KONYA (THA) 
» Konya'da Kültür Müdürlüğünce 5-12 Kasım günleri arasında "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" ldüzenlendi. 

Bugün saat 10.00'da Kültür Müdürlüğünde düzenlenecek bir törenle jaçılacak "Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda İl Halk Kitaplığında Dünya Çocuk Kitapları sergisi açılacak. 

Hafta boyunca çeşitli yarışmaların düzenlene- 
,ceği, konferansların verileceği, bu arada folklor ve sanat gösterilerinin yapılacağı açıklandı. 


Kuyucak Esnaf ve 


Sanatkarlar 
Derneği, üyelerini konat sahibi yapıyor 


KUYUCAK (THA) 
Kuyucak Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Tevfik Şengül'den alınan bilgiye göre üyelerinin konut sahibi olabilmesi için Kuyucak 'da Anadolu Bağ-Kur Yapı Kooperatifi kuruldu. 

17 Haneli konutların 
yapılabilmesi için ortak- 
'lardan toplanan para ile 
1660 bin liraya arsa satın 
ahındı. 


adlı _ kişilerin olduğu saptanan iki ceset bulundu. Katillerin yakalanması İçin © çalışmaların sürdürüldüğü bildiriliyor. 

Öte yandan Siverek'in Karacadağ bucağına 
Bağlı Karabahçe köyünde yapılan bir aramada 
600 mermi, 6 tabanca ve 
bir Klaşinkof otomatik tüfek ele geçirildi. Silahlarla ilgisi görülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 


ORDU'DA 

Ordu'da önceki gece saat 01.30 sıralarında evine gitmekte olan - belediye işçisi Hamit Asar bir kişinin açtığı yaylım ateşi sonucu 5 yerin- den yaralandı: Hastaneye kaldırılan Asar kur tarılamayarak öldü. Olay hakkında sorustur- 


„manın sürdürüldüğü bil- 


diriliyor. 
İSTANBUL'DA 
Sefaköy İnönü mahal- 


işi öldürüldü 


lesi Ala sokakta bulunan evde Şaban Yazır adlı bir kişi ölü olarak bulundu. Polis olayın siyasi yarının bulunmadığını açıkladı. 


İZMİR'DE 


İzmir'in Pasaport iskelesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ertan Pınarcı'ya ait olduğunun saptandığını ve olaya savcılığın el koyduğu bildirildi. 


iplik fiyatları ve elektrik kısıntıları dokumacılığı 


öldürüyor 


MEHMET 
ÇOBANOĞLU 
DENİZLİ 
Eve'nin Denizli yöresinde Buldan, Babadağ, Kale, Kızılcabölük halkının geçim kaynağının yüzde 80-90'ını dokumacıkk oluşturmakta. Bu bölgede, iplik fiyatların- daki artış ve enerji kısıntıs dokumacılıktaki üretimi yüzde 40 düşürmüş durumda. Bu konuda gö-, rüştüğümüz Esnaf ve Dokumacılar Derneği Başkanı Mehmet Başocakcı şunları söyledi: "Bu hafta aldığı.nız iplik paketi bir hafta sonra 50 lira fark ediyor. Boya durumunda da aynı şey geçerli. Bunların yanısıra elektrik kesintileri üretimi gitgide düşürüyor. 
Dokumacılık kolun- da çalışan işçiler ise, hiç bir güvenceleri olmadığını söylüyorlar. Sendika ve sigortasız çalışan bu işçiler haftada ortalama 500 lira alıyorlar, Dokumacılıkta üretimin azalması işçilerin durumunu da etkilemiş bulunuyor. Buna ilişkin görüşlerini Ali Dural adlı dokumacı şöyle anlattı: "Dokumacılık burada geçen seneye göre çok geri- 


ledi. Ipliğin fiyatının iki katına çıkması tezgahların kapanmasına yol açtı. 
Buldan'da 2 bin tezgah varsa, bin tanesi kapalıdır, Ceryan 3 saat kesiliyor. 27 bin lira olan tezgah bugün 150 bin lira oldu. Daha önce 20 bin lira ile 2 tezgah çalıştırılıyor- 


du. Şimdi iki tezgahı, 
120 bin liraya çalıştırıyoruz." 


İşlenilen malın piyasa- da satamadıklarını satsalar da masraflarını karşılayamadıklarını belirten dokumacılar, bu sorunlarına çözüm bekliyor. 


Bağ-Kur” da basamak yükseltme süresi bugün sona eriyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Bağ-Kur'a sigortalı yurttaşların bulundukları basamakları yeniden seçme ve düzeltmeleri için verilen süre bugün akşam sona eriyor. 


Bağ-Kur Yasasında yapılan değişiklikle, esnaf, sanatkar, ve öteki bağımsız çalışanlardan, bulunduğu basamağı değiştirmek isteyenler için yeni bir hak tanınmıştı. 4 Mayıs 1979'da yürürlüğe giren bu hüküm, sigorta- 


lıların istedikleri değisikliği yapabilmeleri için altı ay içinde başvurmaları esasını getiriyordu. 


Bağ-Kur Yasasına göre, sigortalılar iki yık önce bulundukları basamakları değiştiremiyorlar. Düşük prim ödemek düşüncesi ile alt basamakları. seçenler, aylık almayı hakettikleri zaman aylıklarını alt basamaklardan almak zorunda kalıyor ve durumlarında değişiklik yapamıyorlar. 


Siirt köylerine inen kurtlar 
100 koyunu parçaladı 


SİİRT (THA) 


Şiddetli. soğuk dalgasının etkisi altına giren Siirt'te aç kurtlar ağıllara saldırarak 6 köyde 100 koyunu 


parçaladılar. 


Taşbalta, Bağtepe, Çatıllı ve Dereyamaç köylerine önceki gece inen aç kurtlar köy civarındaki koyunlara saldırdılar. Sürüden 65 koyunu 


parçalayan kurtlar, köylülerin ateş açmaları üzerine kaçtılar. Köylüler 3, kurdu vurarak öldürdüler, 

Öte yandan Cinarsu ve İkizbağ- 


lar köylerinde ağıllara saldıran 


TRT muhabiri Olgun Demir toprağa veriliyor 


İZMİR (ÖZEL) 


TRT İzmir muhabirlerinden Erol Olgundemir bugün düzenlenecek bir törenle toprağa veriliyor. Edremit' te iken geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda ölen 


Olgundemir'in cenazesi sabah Kültür Parktaki TRT İzmir Haber Bürosunun önüne getirilecek. Cenaze Alsancak camiisinde kılınan öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. 


DGBF... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


özgürlüğü sorunudur. 
Bütün gençlik ve halkımız anarşinin önlenmesini dört. gözle bekliyor. 


"Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün çözüm yolu, şebekesi olan her öğrencinin serbestçe okuluna (o girebilmesidir. 
Okullarımız, yurtlarımız, kantinlerimiz ve yemek- 


hanelerimiz "sağcı ve solcu" diye ayrılmamalıdır. Gençlik bu iki 


zorba gruptan birini tercih etmekle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Fikilerinden dolayı hiç bir öğrenciye baskı uygulanmamalıdır. Hangi fikirde olursa olsun her öğrenci fikirlerini serbestçe belirtebilmelidir. Okullarımız, barış, birlik kardeşlik ve dostluk alanları olmalıdır. 


"Son bes-altı yıldır öğrenimin seviyesi oldukça düşmüştür. Haksız boykottan ve öğrenimin engellenmesinden dolayı, bilgisiz mühendis, iktisatçı. Öğretmen vs. ye- 


tişmekte bu durumda yurdumuzun gelişmesi- nin önünde bir engel teşkil etmektedir. 

“ Bilgili, kültürlü, Türkiye'nin meselesine çözüm bulmaya çalışan öğrencilerin (o yetiştirilmesi için eğitim seviyesi yükseltilmeli, öğrenciler bilimsel çalışmaya teşvik edilmelidir. 


* öğretim üyeleri, veliler, okul çalışanları veöğrencilerden oluşan öğrenimi sürekli bir hale getirebilmek için öğ- 


renim konseyleri oluşturulmalıdır. 
“Bütün öğrencileri 


yeni öğretim yılında sahte solcu ve faşist zorbalara karşı birleşmeye çağırıyoruz. “Bu gruplara alet olan gençleri onlar- dan ellerini kurtarmaya huzur içinde eğitimin sağlanması için mücadeleye çagırıyoruz. 


“Bütün öğrenci arkadaşlara, öğretim üyelerimize başarılı bir öğretim yılı diliyoruz." 


kurtlar 35 koyunu parçaladılar. A-Zıllardan gelen gürültü üzerine, ateş açarak kurtları kovalayan köylüler iki kurdu öldürdüler. 


Bayram öncesi... 


(Baştarafı 1, Sayfada) olay yerinde üçü de hastaneye kaldırılırken olmak üzere 6 yurttaş ölmüştü. 

Bu arada Bayrampaşa 
Spor Kulüpleri dün düzenledikleri ortak basın toplantısında kahvehanede yaylım ateşine tutularak öldürülen 6 gencin de 


manevi dayanışmaların arkadaşlarımızın yakınlarına göstermelerini diliyoruz. 

sporcu olduğunu belirterek tüm kulüp yöneticisi ve sporcuları can güvenliğinin sağlanması yolunda birlikte hareket etmeye çağırdı. 

Bayrampaşa Spor Kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, spor kulüplerinin içinde bulundukları sorunların yanısıra, can güvenliklerinin de bulunmâdığını kaydederek şu görüşlere yer verildi: 

"Bizler bu can alıcı, çözümlenmesi (o gereken cangüvenliği konusunda ilgilileri uyarıyor, bu konuda somut girişimlerin yapılmasını öncelikle istiyoruz. Bu sorunların çözümünün tim kulüp yö: neticisi ve sporcu arka: daşlarımızın birlik ve dayanışmasından geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımızı, tüm spor kulüplerini can güvenliği ve diğer somut sorunların çözümü yolunda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Tüm sporcu ve sporsever arkadaşlarımı: zın yapacakları ilk karşı: laşmalardan önce birer dakikalık saygı duruşu yapmalarını. maddi ve 


5 Kasım 1979 


Ankara Belediyesi Kent Orkestrası çalıyor, tribünler eşlik ediyor: 

"Aldırma gönül aldırma..." 

Doğrusu bu manzara CHP olağanüstü Kurultayını anlatmaya yetiyor da artıyor. 

İşte bu havadaki Kurultaya giriyoruz. 

Kurultay salonuna bir göz gezdiriyoruz. 
Ecevit'in 

yok... 

Ayrıca pankart da yok... 

Ama her yerde fısıltılar var: 

— Fıs, fıs, fıs... 

“lepsi de bakanları yeren fiskoslar... 

Birden gözümüz duvarlara yapıştırılan avuçiçi kadar pullara takılıyor. 

Pulların üzerinde şu imza okunuyor: $ 

"Dem-Sol..." 

Eh Dev-Sol'dan sonra bir de Dem-Sol çıktı başımıza... 

Fakat, o da ne? 

Bir Dem-Sol pulunun üzerinde , el çabukluğuyla ilave edildiği belli olan iki kelime: "Mardin bozkurtları..." 


tek bir resmi 


8.OLAĞANÜSTÜ CHP KURULTAYINDAN İZLENİMLER 


CHP Kurultayına sızan bir bozkurtun marifeti olmalı bu... 

Bu arada bakanlar salona giriyor. 

Herkes kendine göre bir alkış topluyor ama, Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nu bir tek Allahın'kulu alkışlamıyor. 

Derken Solist-altları ve hizip-başları arz-ı endam ediyor. 
Önce Deniz Baykal... 

Onun seyirciden aldığı alkış 


fena değil... 

Ali Topuz ise alkışlanıyor mu, yuhalanıyor mu belli değil... 


Belli olan, sahneye en son çıkan Bülent beyin assolistliginin bu Kurultayda da tartışmasız kabul edileceği... 

Muhtemelen de parti-içi muhaliflerin ilahlara kurban edilebileceği... 

Dün de dedik ya, CHP Olağanüstü Kurultayında ikjnci Kurban Bayramı yaşanıyor. 

Tribünlerde vankılanan “Aldırma gönül aldırma..." nakaratı, kulakları tıpkı cenaze marşı gibi tırmalıyor! 


içten geldiği gibi 
NİMET ARZIK 
Çağrılı basın 


Ufacık. turuncu bordürlü, 8. 
Olağanüstü Kurultayın gin ve saatin: bildiren, ınce zevkli davetiye kartına, parmaklarımız sımsıkı yapışık birazdan Atatürk Spor Salonundan içeri gireceğiz. 

Ankara, 4 Kasım, Beyin güleşi ki ayan bir güneş egemen. 

eyimi biliyorsunuz. Anadolu deyi- 
- midir: Kışına güneşine, Beyin? güleşi- 
ne inanma.” 25 
Bakalım Bey, o bıçak gibi güleie içerde” neler yapacak. 
ence. . . dünya ate anarken büük strüktür Bih likleri olmaz. 
adece değişiklik numaraları olur. .. O da gerekirse. s 


Kendimizi birgün öncesine atalum. Telefonda eski dostum, Halk Partisi kodamanlarından Orhan Birgit'le konuştum. 

Bugün 4 Kasım. 

Dostum Orhan Birgit kale duvarı ibiydi. Ne sorsam pepeni yordu: nl yemeden yarn b 

öyle gazetecilik prensibime aykırı. Gelin gi „yazın... 
© Vini, vidi, vici. . 
yi ama bizim A; dınlıkçı arkadaşlar konuksever P tapınağına kalabalıktan giremedi. Sevgili dostum. Yoksa durup dururken seni rahatsız etmezdim. Prensiplerin de, olitikacılarda da barındığına sevin iy Bizler sadece gönül insanıyız. 

Hep aynı _ tiyatroyu yıllardan 
beri izleriz her bir partıden 1500 
delege burada büyük saati bekliyor. Onlara tamtakım politikacılar da, acak. Kurultayı yaşamış 

ibi biliyorum. Eninde sonunda u''tay tay''dan Genel Başkan şimdilik güçlenmiş çıkacak. 

Tay tay ne mi? Bebelere, küçücük ayaklarının üzerinde, kendi güç - leriyle durmaları için söylenen söz. 

e iş böyle bitecek: 

“Bu okurultaydan demokrasi ablamız ve biz bir yumruk gibi birle miy ve bir balyoz gibi güçlenmiş çıktık.' 

Karı tırıyorum: Balyoz deyimi Nihat Erim'indi. O da büyük CHP'li idi nice zaman önce, 

Arkadaşlar işin haber ve ciddi 

geam yönüyle meşgul olacaklar, en tüy gibi hafif filmatiklerle gezineceğim. 


*** 

Basına ayrılan yerler itibarında kademeliydi, tıpkı lokantada rezer- ve masalar gibi. Bir masanın üstünde çağrılı basın diye bir karton sürükleniyordu, tıpkı çıngıraklı yılan dercesine, 

Bizler yazık Çıngıraksızdık, bulduğumuz sandalyelere iliştik. Daha henüz salon kalabalıklaşmamıştı. 
Arada bir "Yaşasın demokratik sol" 

“diye cılız alkışlarla karşılanan sloganlar atılıyordu 


Hava kızışmamıştı. 

e daha işlerin son tezgahlarıyla meşguldüler ki yoktular, 

Biliyorsunuz, iktidarın muhalefeti, günlerce Mesnevi sokağında toplanırken, iktidarın iktidarı genel merkezde karargah kurmuştu. 

Metalik bir belediye orkestrası tanınmış simalardan çok alkışlanan şarkılar çalıyorlardı: "Ben sana yanmam bilal oğlan" dan başlayıp, ei ehmet Ağa', Birgün öder Hesabı" na dek. 

Zaten hesabı ödeyen hep Sarı Çizmeli Mehmet Ağa değil mi ki! 

Ben işi bildiğim için ağırlıklı ki-ME gelişini izlemek için kapının 

ibine yakın oturdum. 

Basın her zamanki gibi yargıç karşısındaymışçasına ortada Sıralanıyordu. 

İlk girenlerden ağırlıklı baş Teoman Köprülüler oldu. Onu Ziya Müezzinoğlu izledi. İkisi de biçimli bir alkış şapırtıları topladılar. 

Ahmet Taner Kışlalı'nın gençliği alkışlandı. > 

Saat 19'u yirmi geçiyordu. Ecevit tezgahını bitirmemişti ki hâlâ yoktu. Ben buna "çene çalma ve deşarj" kurultayı diyorum. Kim ne derse desin, kim hangi görkemli ismi takarsa taksın... 

Kimse kimsenin gözlerinin içine baka baka bir sonuca varabiliyor mu? Suçlarken "Biz de suçluyuz" diyebiliyor mu? 

Artık senin tek adam tiyatronu istemiyoruz" diyebiliyor mu? 

zaman işte gerisi palavra. 

CHP, tek parti olma şansını çoktan yitirdi. Bir zamanlar eline geçirei di. 

üyük bir alkış kopuyor. Deniz Baykal girdi. Deneysiz genç arkadaşlar, bu alkışı at deve sanıyorlar. 

Ali Topuz başka bir oyun yaptı, geneloyunda. Deniz Baykal girdikten sonra delegelerin arasından siyrıldı. Çünkü yarım saat kadar herkesin yanında oturmuştu. Ve Baykal' dan daha kabarık bir alkış topladı. 
Benim için bütün bunlar fasa fiso... 

Birden hava elektriklendi. Salon ayağa fırladı. Kabine üyelerine bakıordum: Uslu çocuklar gibi, göğüseri öne bombe, bir tahtaya dizilmişlerdi. 

Genel Başkan Ecevit, bütün Genel epe göğsünde giysisi- ne uygun safir mavisi mendili sıkıştırılmış, bir tur attı. Bir tur daha attı, Bir tur daha attı. 7 

Eh, muhalefette gö dozajının farkları bile tek aktör tek piyes devam edeceğimiz belli. r 

Saat 11'e beş var. İçeriden hala alkış sesleri geliyor. 

Bu akşam herhalde delegeler orada burada ziyafetlerle kafayı bulur ve içlerindeki protestolar bir hayli yumuşar. 


Üniversite kapısında... 


Çukurova Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Idari Ilimler Fakültelerinde Kesin kayıt süresi yarın sona eriyor 


Çukurova Üniversitesine bağlı Mühendislik ve İdari İlimler Fakültelerinde düşürülen puanlarla beşinci dönem kesin kayıt hakkı kazananların yarın saat 17'ye kadar kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

Çukurova Üniversitesi Rektörlügünden yapılan açıklamaya göre, 12-28 Eylül tarihleri arasında ön kayıt yaptırmış olanlar arasında yeterli fen puanı olanlar kesin kayıtlarını yarın mesai bitimine kadar yaptırabilecekler. İdari İlimler Fakültesi için ise 446.620 ile 446.995 arasın- 


da toplam puanı olanlar kesin kayıt yaptırabilecekler. İdari İlimler Fakültesinin kesin kayıtları 5-8 Kasım 


, tarihleri arasında mesai saati bitimi- 


ne kadar yapılacak. 

Kesin kayıtlar, Çukurova Üniversitesinin Adana-Köprüköy'de bulunan bürosunda adayın kendisi yada bir yakını tarafından yapılabilecek. 
Posta ile kesin kayıt yaptırılmayacak, 

Belirtilen süreler içinde kayıt yaptırmayanların kesin kayıt hakları düşecek, 


A? 


Kurultay 4 saati aşkın bir konuşma yapan Eċevit'in konuşmasının parti-içi muhalefeti eleştiren bölümün- 


de, sonlara doğru giderek sertleşti. 


(Fotoğraflar: AYDINLIK) 


Kurultay öncesinde istifa eden CHP Genel Yön, 


den Ecevit'i izliyor. 


İİ 


etim Kurulu, kendisine ayrılan yer- 


Olağanüstü Kurultay 


Oral Çalışlar 


CHP 14 Ekim seçimlerinden büyük yengiyle çıktı. Parti şu anda başarısızlığının bunalımını yaşamaktadır. e Kurultayın amacı da bunalıma çare bulmaktır. 


Ecevit'in seçim sonuçlarını değerlendiren konuşması ise, hiç de yenilginin nedenleriniaraştıran bir özellikte değildi. 
Önce söze "14 Ekim'i bir genel seçim gibi değerlendirmek doğru değildir" diye başladı. 
Daha sonraekonomi siyasetlerinin uzun vadeli olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını çözecek yönde ilerlediğini iddia etti, Ardından anarşi odaklarının üzerine yürürken ve tam bir ameliyat ortasında iken 14 Ekim seçimlerinin gelip dayattığını söyledi. 


Ecevit'in hataların nedenini araştırmayan konuşması kime neyi anlatacaktır? Seçim yapılan bölgelerden gelen ve her an halkla yüz yüze delegelerin bu gerçeğe uymayan iddiaları nasıl değerlendireceğini merak ediyoruz. 


CHP, parti içi iktidarı ve muhalefetiyle kendine gelmek zorundadır. Şimdiye kadar izlenen yol, ülkemizdeki bunalımı ağırlaştırmış ve seçmen verdiği oylarla CHP'ye sert bir uyarı yapmıştır. 
“14 Ekim seçimleri "Sınıfta kalma değil, bütünlemeye kalmadır" diyerek geçiştirilemez. Diyelim ki CHP Kurultayı bu sözlerle kendini avuttu ve bu avuntu içinde Kurultay sona erdi. Partinin sorunları bitecek midir? Delegeler ve CHP yöneticileri halkın karşısına gönül rahatlığıyla çı- 


kabilecekler midir? Parti kendini toparlayabilecek midir? 

CHP'nin derdi bugüne kadar izlediği hatalı si- 


yasetidir. 1500 delege önünde hem muhalefet, hem parti yönetimi bu 


hatalı siyaselerin hesabını vermelidir. Ekonomik sıkıntı neden bu derece büyüdü? Anarşi ve kargaşalık neden artarak devam ediyor? Kıbrıs sorunu neden askıda kalmıştır? Dış politika neden çıkmaz içindedir? 


Ecevit o Kurultaydaki konuşmasında hâlâ ısrarla uzlaşma siyasetini övmekte ve kırıp dökmemekten söz edebilmektedir. Devlet içindeki karanlık güçlerin ve MHP' nin üzerine yürümeme- nin nelere mal olduğunu bizzat salondaki delegeler 


hayatlarında yaşadılar. 
Bu siyasetin oövülecek neresi vardır? Moskova 


yanlısı sahte solun parti ve devlet içine sızmasına CHP yöneticilerinin, , Ali Topuz'un, Deniz Baykal’ ın diyeceği var mıdır? 
Sahte solun yıkıcılığının seçim sonuçları üzerindeki etkileri nelerdir? Bu soruları yanıtlamadan parti içindeki bölünme ve başarısızlıklara çözüm bulmaya imkan yoktur. 


Denge ve iki süper devlet arasındaki cambazlık politikasının anarşi ve ekonomi üzerindeki etkileri neler olmuştur? Duvarın Ötesine geçerim diyerek Batıya yapılan şantajın maliyeti nedir? 
Sovyetler Birliği'ne karşı uzlaşmacı politikanın, 


Moskova'nın ekonomik çözümsüzlüğü artıran tutumlarının sonuçları 


ne olmuştur? Bu sorulara muhalefet de, yönetim de cevap vermelidir. 

CHP başarısızlığını 


Rahşan ve Bülent Ecevit ler Kurultayın birinci gün çalışmalarını izliyorlar. 


ciddi bir şekilde araştırmak yerine parti içi ayak oyunlarını sürdürürse, şimdiki yönetim de kazansa muhalefet de kazansa değişen ne olabilir? 


Kurultayda siyasi ba- 


şarısızlığın o nedenlerini araştıran konuşmalar diliyoruz. Kurultay ön- 


cesi kulislerden sızan haberler ve Ecevit'in konuşması bu konuda ciddi bir adım atılmayacağını gösteriyor. Ancak bu böyle gitmez. CHP gibi büyük bir parti bunca sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı kaldırmaz. 


lOlağanüstü Kurultayın il başkanları tarafından belirlenen divanı, Kurultayın başlarında büyük bir sorunla karşılışmadı. 


Şimşekleri üzerine çekenlerin başında gelen bir isim 


Rahşan Ecevit. Bu kez Güler Gürpınar yanında yok. 


Kurultaya hastanede olduğu için katılamadı 


Yozgat” ta kaçırılan şoför ölü bulundu 
© Eskişehir'de bir kahve tarandı 


Yozgat'ta bayramın birinci günü kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılan PTT Bakım Müdürünün şoförü ölü olarak bulundu. 

Edinilen bilgiye göre çarşamba akşamı silahlı kişiler Yozgat PTT Bakım Müdürünün şoförü ve Ülkücü Memurlar Derneği üyesi Kamil Öztürk'ü 
66 AK 767 plakalı otomobile bindirerek Sorgun yönünde hareket ettiler Perşembe günü ise Sorgun kaplıcalarını silahla tarayan saldırganlar iki kişiyi yaraladıktan sonra aynı oto ile Çekerek ilçesi yönünde kaçtılar. Silahlı kişiler zorla kaçırdıkları Kamil Öztürk'ü Çekerek ilçesi  Alışlı köyü mevkiinde işkence edip silahla öldürdükten sonra tekrar kayıplara karıştılar. Kaçırılan otomobil ise önceki gün Sarkaya ilçesi Karaveli Köyü yakıniarında bulundu. 

Bu arada yine Yozgat 


ta Melih Tamer adlı bir müteahhit, bayramın son günü evinde ruhsatlı tabancasını temizlerken 
21 yaşındaki kızı Nedime 
Tamer'i vurdu. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı Yozgat Devlet hastanesinde (o kurtarılamayarak öldü. Olaydan sonra savcılığa teslim olan baba ilk sorgusundan sonra tutuklandı. 


ESKİŞEHİR'DE BIR 
KAHVE TARANDI Eskişehir'in Gökmey- 

dan Mahallesi ŞükraCaddesi üzerinde bulunan Merkez o Kahvehanesine kimlikleri saptanamayan kişilerce ateş açıldı. Olay sırasında kahvede oturmakta olan Recep Özman ve Varol İşcan adlı kişiler ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldirıldılar. Olay yerinde yapılan aramada 8 adet 765 mm'lik boş kovan ile 2 adet mermi çekirdeği bulundu. 


Aydınlık} 


öder hesabı 


Köprülüler, salona giriyor. Birkaç alkışla birlikte kuvvetli "yuh" sesleri. 
Yanımda oturan Tarsuslu CHP'li vatandaş 


söyleniyor: 


— Memlekette yağ yok, daha hâlâ Köprülü- 


ler'i alkışlıyorlar. 


Deniz Baykal geliyor, Epey dolgun bir alkış. 

Yanımdaki vatandaş yine söyleniyor: 

— Tüpgaz yok, mazot yok, elektrik yok daha hâlâ Deniz Baykal'ı alkışlıyorlar. 

Ali Topuz geliyor. Eşit derecede alkış ve 


"yuh" sesi, 


Bu kez Lütfü Oflaz'ın yanındaki Karadenizli 


vatandaş söyleniyor: 


— Köylünün tenceresi boş, bizim hemşeri 


daha hâlâ yol yapıyor. 


Nihayet 45 dakika gecikmeyle Ecevit salona giriyor. Bütün tribünler ayakta. Ortalık "Halkçı Ecevit" diye inliyor. Ecevit tur üstüne tur atı- 


yor. 


O zaman yanımızdaki vatandaşa sorma sırası bize geliyor: 
— Şimdiye kadarki alkışlara haklı olarak kızıyordun. Ya saydığın bütün yokların baş so- 


rumlusunun bu kadar alkışlanmasına ne diye- 


ceksin? 
Boynunu büküyor. 


LR 


CHP Olağanüstü Kurultayı Türkiye'nin bir numaralı meselesi haline gelmiş. Gazete manşetleri Kurultay, Ankara'da konuşulan en önemli şey Kurultay, hükümet sorununun beklediği 


şey Kurultay. 


Okuyucular da sabah gazeteyi eline aldığın- da bizlerin kaleminden Kurultay havası, izleni- 


mi okumak isteyecek. 


Bu bekleyişe karşılık bizim Kurultayın ilk gün sabahı için söyleyeceğimiz tek şey: CHP'de 


eski tas eski hamam. 


Lütfü Oflaz ile birlikte seyircilerin oturduğu tribünlerdeyiz. Çevremizde ne delege var, ne Genel Merkezden ne muhalefetten bir oyuncu. 
Sıradan CHP taraftarı vatandaşların tepkilerini 


dinliyoruz. 


Ama sahnedekilerin bu tepkilerle hiç ilişkisi yok. Yine ayak oyunu, liste hesabı, hokus pokus, İki tarafın karargahı da sabaha kadar çalışmış. Listeler hazırlanmış. Genel Sekreter adayları saptanmış. İlahlara kurban edecek birkaç sorumlu da bulundu mu, sen sağ ben 


selamet. 


Muhalefete soruyorsunuz: 

— Genel Merkeze, Genel Başkana eleştirileriniz nelerdir? İlkeleriniz var mı? 

— Var, hem de çok esaslı ilkelerimiz var. 


— Mesela”? 


— Parti içi demokrasi sağlanmalıdır. 
— Onu biliyoruz başka? 
— Parti Meclisi kurulması için çalışmalara 


başlanmalıdır. 
— Başka? 


— Kimse tasfiye edilmemelidir. 

İşte eleştiri denilen, ilke denilen şeylerin esa sı! Millet ne bekliyor, onlar neyle oyalanıyor. 

Ya Genel Merkez? Genel Başkan? 

Onlar ne diyorlar? Başarısızlığın nedenlerini nasıl tahlil ediyorlar? Hatalarını nasıl tespit ediyorlar ve bu hataları gidermek için neler yapma- 


yı düşünüyorlar? 


Ecevit'ten dinliyoruz: "Enkaz devralmıştık. 


Ameliyatı tamamlaya- 


madan seçim yapıldı. Aslında biz sınıfta kalmadık, bütünlemeye kaldık." 
O da böyle düşünüyor! 


kkk 


Kesin konuşmayalım. Daha bir gün var. Belki esaslı eleştiriler yapılır. Belki Örsan Öymen' in dediği gibi bu Kurultay "Kırıltay" olur, belki de eleştirilerin yine mırıldanmaktan öte gideme- 


diği bir "Mırıltay". 


Sabahki gazetelerin başlıklarını hatırlıyoruz: “CHP'de kozlar paylaşılıyor", "CHP'de öze- 


leştiri bugün başlıyor”, 


bugün açılı de hesap gü 


“Küçük hesap kurultayı r”, “CHP'de hesaplaşma", "CHP 


Belediye Kent Orkestrasının çaldığı şarkı ise sanki bu başlıklara cevap veriyor: 


Yaz tahtaya bir daha 
Tut defteri kitabı 


Sarı çizmeli Mehmet Ağa 


Öder bir gün hesabı! 


iGD, Genç Öncü 


okullarda 
İSTANBUL (THA) 


Yeni öğretim yılında üniversite ve yüksek okullarda, İGD, Genç Öncü, SGB ve DDKD "ortak eylem" kararı aldıklarını açıkladılar, 

Yüksek öğrenim yeni ders yılına girerken tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri huzur içinde bir öğrenim sürdürmeyi diliyorlar, Ama İGD kasım ayını "eylem ayı" ilan 


, SGB ve DDKD ortak eylem” kararı aldı 


ediyor. Arkasından da İGD'nin başını çektiği birkaç grup "ortak eylem" kararı alıyorlar. Konuya ilişkin yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde daha da azgınlaşacak olan siyasi gericiliğe, faşizme, şovenizme karşı halk ve gençlik güçlerinin merkezi, kalıcı güç ve eylem birliğinin sağlanması- nın ertelenmez tarihsel bir görev olduğu belirtiliyor. 


İşyeri 4 kez bombalanan kitabevi sahibi trafik kazasında hayatını yitirdi 


KONYA (THA) Konya-Beyşehir karayolunda önceki gün fazla yağıştan meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi de ağır yaralandı, Beyşehir yönünden Konya'ya gelmekte olan Yaşar Gönen'in kullandığı yabancı plakalı araba, Akyokuş yakınlarında karşı yönden gelmekte olan Yunus Özer'in yönettiği O7ET128 plakalı yük kamyonuyla yolun kaygan olması nedeniyle l çarpıştı. Kazada yabancı 


plakalı arabayı yöneten Gönen ile arabada bulunan Mahmut Bilgili olay yerinde öldüler. Aynı arabada bulunan üç kişi de ağır yaralanarak tedavi uUtına alındılar. 

Kazada ölenlerden 
Mahmut Bilgili'nin Konya'da Çağdaş Kitabevi- nin sahibi olduğu öğrenildi, Sözkonusu kitabevine çeşitli tarihlerde dört kez patlayıcı madde atılmış ve her defasında da geniş hasar meydana gelmisti 


5 Kasım 1979 


Yapımcı 


OSKAY ALPTÜRK: 


“Yerli yapımları artırmalı, kültür emperyalizminin yayılmasına izin 


vermemeliyiz” 


TV program yapımcılarından Oskay Alptürk, | daha önce gazetecilik yapmış ve Devlet Tiyatrolarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. 1974 yılından beri TV'de bulunan yapımcıyla çalışmaları üzerine yaptığımız bir söylesiyi sunuyoruz. 


Mehmet Yeşil 


— Bugüne kadar yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? 

—1975 yılında program yapımına başladım. İlk yapımını Ülker Köksal'ın "Sacide" adlı oyunuydu. Daha sonra, "Kaynanalar" adlı dizi programın yedi bölümünde yapımcılık yaptım. (Yönetmen, Hüsamettin Ünlüoğlu idi). On bölümünde de hem yapımcılık, hem yönetmenlik görevini üstlendim. Gürol Gökçe ile üç tane "Meddah", Unal Küpeli ile "Kulaktan Kulağa" “İki Sıkılgan" ve "Woyzeck" adlı üç kısa oyun gerçekleştirdim. Onu izleyen yapımım kamuoyu gibi benim de başarılı bulamadığım altı bölümlük ""Sakinler Apartmanı" adlı dizi filmdi. 

Bertolt Brecht'in "Cesaret Ana ve Çocukları" adlı oyunu, askerlik dönüşü ilk yapımım oldu. (Yönetmen Tunca Yönder idi). Onu izleyen "Taşocağı" ise Traugott Krischke'nin savaşa karşı bir oyunu idi ve dört kez denetimde reddedildikten sonra gerçekleştirildi. 
Daha sonra Televizyon Dairesi Başkanlığınca verilen bir görev gereği Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul" adlı romanını dizi film yapma çalışmaları başladı. Yönetmen Feyzi Tuna, senarist Bülent Oran ve ben altı ay süre ile senaryo üzerinde çalıştık. Sonunda senaryo bitirilerek Yönetim Kuruluna sunuldu. Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeden dizinin çekimini iki yıl erteledi. 650 sahifelik bir romandan 
14 bölümlük dizi film gerçekleştirme çabamız da böylece suya düştü... Ve nihayet Orhan Kemal'in "72. 
Koğuş ''u. Eri 

— “72. Koğuş"'un uyarlamasını nasıl ele aldınız? 

— Sağlığında bırtakım gerici güçlerin etkisiyle degerini bir türlü anlayamadığımız Orhan Kemal'in beyazcamdaki bu ilk yapıtını tüm çarpıcılığıyla seyirciye aktarmak zorunluydu. 1967'de AST'da bin kez- den çok sahnelenen ve de çok iyi oynanan bu oyunun o zamanki kadrosundan sağ kalanlar ve diğer sanatçı arkadaşlarla çok kısa bir süre içinde de olsa yapımı gerçekleştirdik. Gönlüm, Orhan Kemal'in sağ olmasını, oyundaki hatalarımızı bizlere söylemesini çok isterdi. Ve tabii daha sonra da bu hataları bir diğer oyununda tekrarlamamayı da. 

— önümüzdeki günlerde çekimin düşündüğünüz 

oyunlar neler? 
— Önümüzdeki günlerde arkaşlarım Gürol Gökçe ve Tanju Turunç ile Haldun Taner'den "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Rıfat Ilgaz'dan "Hababam Sınıfı" (Altı bölüm) ve "Karedeniz'in Kıyıcığın- da" (12 bölüm), Cahit Atay'dan "Seveni Yok Seyfullah" (Altı bölüm) adlı dizi filmleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Orhan Asena'nın "Şili'de Av" ve "Ölü Kentin Nabzı", Kerim Korcan'ın "Tatar Ramazan"' ve "Linç", Güner Sümer'in "Bozuk Düzen", Turgut Özakman'ın "Güneşte On Kişi", Arbuzov'un "Söz Veriyorum" ve Orhan Kemal'in "Eskici ve Oğulları"' adlı oyunlarını da televizyon oyunu haline getirme çalışmalarım sürmektedir. PNG N 

— T'eievizyonda yerli yapımların rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bu son çalışmalarımızın halk üzerindeki etkileri bundan sonraki çalışmalarımızda bize ışık tutacak. 
Televizyonumuz kalkınmakta olan ülkemiz halkına gerekli eğitim görevini unutmamalıdır. Tiyatro Bölümü olarak tüm ilerici, yurtsever yazarlarımızla her zaman işbirliğine hazırız. Halkımız bilinçlenmektedir, biz de yerli yapımlarımızı süratle artırarak hiç bir yararı olmayan yabancı dizilerden ekranı arındırmalı ve kültür emperyalizminin ülkemize girmesine (ya da yayılmasına) izin vermemeliyiz. Bu konuda basına kamuoyu oluşturmada önemli görevler düşmektedir. 
Yerli yapımları özendirici, destekleyici yayınlar yaparak bizleri yüreklendirmek basının görevidir. Evet şimdiye dek çok başarılı şeyler yaptığımızı, ya da yaptıklarımızın tümünün başarılı olduğunu söyleyemeyiz ama, hiç değilse yanlışlarımızla eksiklerimizin bilincindeyiz. Ulusal değerlerimizi korumada basın görevini hiç bir zaman unutmamalıdır. Halkımızın sağduyusuna gerçekten inanmalı ve saygı duymalıyız. 
Halkımız, kendinden olan her türlü şeye içtenlikle yüreğini açmaktadır. Fakat biz de alçak yüreklilik ve titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeli, "halk istiyor" diye birtakım yozlaşmalara yol açmamalıyız. 

— Televizyonun üzerine düşen görevleri daha iyi yapması için hangi şartlar gerekiyor? 

Televizyonun üzerine düşen görevi eksiksiz yapabilmesi için ilk koşul, 12 Mart'ı izleyen günlerde kaldırılan "özerkliğin" TRT'ye geri verilmesidir. Bu aşamadan sonra yapılacak ikinci önemli değişiklik tüm çalışanların "'Grevli, toplusözleşmeli tüm sendikal haklarına" kavuşmasıdır. Er geç bu istemlerimizin sonuçlanacağına ve haklarımızı alacağımıza ve de halkımıza olan tüm görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğimize içtenlikle inanıyoruz. . . 

Özgür bir Türkiye'de tüm demokratik haklarımızla ve barış içinde hep birlikte yaşamak dileğiyle... 


Yaklaşık üç yıldan beri Tele-Pazar'a bağlı olarak çalışmalarını sürdüren "Gözlem"' programı, bu 


mevsim Kültür Şubesine bağlı olarak yayınını sürdürecek. 

, Fatih Arslan, Canan Arslan ve Ertuğrul. Karslıoğlu tarafından hazırlanan program, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ayda bir ekrana gelecek. 

1979 Haziranında "Turizm ve 
Sorunları"! adlı bölümle kesilen programı bugün saat 22.30'da "Konut Sorunları" ile yeniden izlemeye başlayacağız. 

"Gözlem" yapımcıları, 1978- 
1979 yayın döneminde birçok 
toplumsal sorunu ekrana getirmişlerdi. "Korunmaya Muhtaç Çocuklar" "Tansa Projesi" 


televizyon 


-` Konut 


sorunu ile 
, Gözlem” 
yeniden ekranda 


© Bu akşamki programda 


ilişkileri de ele alınıyor 


“İlaç Sorunu", Anadolu'da bir köyün hastalıklı çocukları ve çözümü üzerine söyleşiler gibi çeşitli programlar, başlık parası, beşik kertmesi gibi toplumun gerisinde kalmış feodal gelenekleri sergileyen yapımlar "Gözlem"'de özellikle dikkati çekmişti. "Gözlem" yapımcıları bu mevsim büyük kentlerimizdeki çeşitli sorunlara da eğileceklerini,örneğin kira sorununun ele alınmakta olduğunu belirtiyorlar. 


"Geri zekalı çocuklar", "Altın ve altından doğan sorunlar" gibi genel olarak ülkemiz insanlarını ilgilendiren konular da "Gözlem''in bu yılki konuları arasında yer alıyor. 


"Halkın Dilinden Telinden”de “Destanlar” konusu ele alınıyor 


Ankara Televizyonu Kültür Şubesi yapımcılarından Şehriban Durgun tarafından hazırlanan "Halkın Dilinden Telinden" programının ikinci bölümü 7 Kasım Çarşamba âkşamı ekrana gelecek. 


15 günde bir yayınlanması düşünülen programın ilk bölümü “Maniler” adıyla 17 Ekim akşamı İzlenmişti. 

Beş bölümlük dizi halinde ha- 


zırlanan ve metin yazarlığı ile sunuculuğunu Prof, İlhan Başgöz' ün yaptığı programın "Destan- 


"Siir 
Köşesi”nde 
Tevfik 


Fikret tanıtılacak 


20. yüzyılda yaşayan, Türk ozanlarını kısaca tamıtmayı ve şiirlerinden örnekler sunmayı amaçlayan "Şiir Köşesi" adlı dizinin perşembe gürkü ilk bölümünde ünlü ozanımız Tevfik Fikret tanıtılıyor. 


Programı Kültür Şubesi ya- 


19.30 KÖY (MERHABA): Programın ilk bölümünde üreticiden tüketiciye süt konu ediliyor. "Köy Avukatı" bölümünde ise Bağ-Kur konusu işlenivor. 

21.15 BEŞ DAKİKA: Dizinin "Düşüncesizler'' adlı bölümü yayınlanacak. 


22.50 TELEVİZYONDA Sİ-NEMA: Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve başrollerini Fatma Girik, Kadir İnanır, Suzan Avcı ve Danyal Topatan'ın paylaştıkları "'Kambur'' adlı film yayınlanacak. 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Atakan Çelik) 

19.50 HALKIN DİLİNDEN TELİNDEN: Dizi programın 
2. bölümünde destanlar konusu ele alınıyor. 

20.15 ENERJİNİN FATU-RASI: "Türkiyemiz" adlı 6. 
bölüm yayınlanacak 


21.20 KIYI YAĞMACILIĞI: Dizi programın son bölümünde Güney Ege kıyılarındaki kıyı yağmacılığı ve bu konu- ya ilişkin röportajlar yer alacak. 


Ah a EEE ime „A DEN 
İlgi çeken dizi film ' 


'Kökler''den bir görüntü. 


19.05 TİYATRODAN SEÇ-MELER: (Fındıkkıran balesinden bir bölüm) 

20.00 YAŞAYAN EDEBİ-YATÇILAR: Dizinin ilk programında bu yıl ilk kez verilen Kültür Bakanlığı ödülünü alan Yaşar Nabi Nayır tanıtılıyor. 
21.15 ŞİİR KÖŞESİ: 20. yy. 
da yaşayan Türk ozanlarını tanı.mayı amaçlayan dizinin ilk bölümünde Tevfik Fikret yer alıyor. 

21.20 KÖKLER: Dizinin 4. 
bölümü 


21.20 BAŞBAKANLIK AR-ŞİVİ: Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık geçmişine ait 100 milyon Osmanlıca belge, metin,yazışma ve anlaşmaların yer aldığı ve dünya- nın en zengin arşivlerinden biri olan Devlet Başbakanlık Arşivi kısaca tanıtılacak. 
21.45 TELEVİZYONDA Sİ-NEMA: Yönetmenliğini Mark Robson'ın yaptığı ve başrollerini William Holden, Frederick March, Grace Kelly, Mickey Rooney'in paylaştıkları "Toko-Ri Köprüsü" adlı film yayınlanacak. Konu, Kore savaşı sırasında geçmektedir. 


lar" adlı ikinci bölümü, destanlar hakkında bilinmeyen bazı noktaları ortaya koyuyor. Programda yer alan destan örnekleri Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gülgün Kutlu ve Sadrettin Kılıç tarafından okunuyor. 


"Halkın Dilinden Telinden" programının bundan sonra yayınlanacak olan bölümleri "Sevgi", "Kınama ve Yeri" ve "Karma” adlarını taşıyacak. Bu bölümlerden sevgi; halk edebiyatın- da sevgi, halk ozanlarında şiir sevgisi gibi konuları ele alıyor. 


pımcılarından Turgut Masatçı hazırladı. 

Ankara Televizyonu Kültür Şubesi Yapımcılarından Kerime Şenyücel tarafından hazırlanan ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun politika ve yazın yaşamını konu alan programın ise 13 Aralıkta ekrana gelmesi bekleniyor. 


de bu hafta 


|) CUMARTESİ 


19.05 ATA'YI ANIŞ: Kurtuluş savaşı ve devrimler anlatılıyor 

19.20 YIRTMAK KARAN-LIKLARI: Atatürk'ün yaşamından, devrimlerinden, karanlıkları yırtan gücünden günümüz için çıkarılması gereken sonuçlar ele alınacak. 
19.35 ATATÜRK'ÜN DÜN- 
YA GÖRÜŞÜ :Programda bir söyleşi yer alıyor. 

zorog ATATÜRK BELGESE- 
L 

21.00 ATATÜRK'ÜN SEV-DİĞİ ŞARKILAR 

21.25 GAZİ MUSTAFA KE-MAL ATATÜRK: M.Sunullah Arısoy'un sunduğu Atatürk'ü anma programı. Programa konuk olarak bilim adamları katılıyor. 


PAZAR 


12.25 TATİL SİNEMASI: Yönetmenliğini Anthony Mann'ın yaptığı ve James Stewart'ın oynadığı "Stratejik Hava Komutanlığı" adlı film yayınlanacak. 

21.20 ANNA KARENİNA 22.05 SANAT DÜNYASI: Ülkenin çeşitli yerlerinde yer alan resim, heykel, grafik, fotoğraf vb. plastik sanat olayları anlatılacak. 


ev sahibi-kiracı $ 


Kayserispor sonunculuğa düştü 


Beşıktas'ın Necdet vasıtasıyia kazandığı ilk gol. 
(Fotoğraf: Bilal Mete THA) 


LİDER İZMİR’ DEN 
PUANLA DÖNÜYOR 


Göztepe'nin bir atağı. 


Göztepe: 


MUSTAFA TOPRAĞIN HAKEMLER: Güngör 
Tuncer 2, Necati Tektimur 2, Ergin Özbay 2. 
GÖZTEPE: Cevdet 2, 
Erhan 3, Sadettin 2, İs- 


mail 2, Kenan 2, Kazım 1 
Doğan 2, Mehmet 1, Sadullah 1, Bülent 2, İrfan 2. 

TRABZONSPOR: Şenol 2, Turgay 2, İsmail 1, Hüsnü 1, Mustafa 1, Serdar 1, Güngör 1, Selahattin 2, Galip 2, Tuncay 2, İskender 2. 

Göztepe ile Trabzonspor'un, İzmir'deki mücadelesinde futbol adına bir şey yoktu. Yalnızca üç san, iki de kırmızı kart gördü seyirciler... 

20. . dakikaya kadar donuk ve sakin bir hava içinde geçen karşılaşmanın bu dakikasından itibaren, oyun giderek sertleşti. 

23. dakikada Tuncay' 


m pasını iyi yakalayan Gelip'in « şutu, o sonuç getirmedi 


27. dakikada rakibine sert giren Mustafa sarı kart gördü. 

29. dakikada Göztepe mutlak bir gold.n oldu. 
Bu dakikada Sadullah'ın attığı sert şut, az farkla dışarı çıktı. 

37. dakikada İrfan'ın köşe atışından gelen topa son vuran Doğan'ın şutu Şenol'da kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 

Oyunun ikinci yarısı da ilk yarıdaki gibi, sönük bir tempo içinde geçti. Bu yarıda takımların topu orta alanda dolaştırdıkları, gol atmak için çaba sarfetmedikleri görüldü. 

Bu yarıda futbolla birlikte değişmeyen tek şey sertlikti. 

54. dakikada Erhan 
75. dakikada da Kenan sarı kart görürken, 80. 
dakikada birbirlerine sert giren Serdar ile, Erhan kırmızı kart gördü. 

Karşılaşma başladığı gıbi sona erdi, 0-0. 


Bora, gol atmaya 


Beşiktaş-Kayserispor maçına ne demeli bilemiyoruz. Ligin sonlarında bir takımla ligde iddiasını sürdürmekte olan bir takım arasındaki maç böyle mi olur? Hani formalar bilinmese lig sonundaki hangisi diye soracağımız geliyor. . 


müdüfaanın hatası vardı. . Zaten oyun boyunca 


Her iki takımda başabaş bir futbol sergilerken, golleri Necdet, Bora ve Metin attı 


İSTANBUL 

HAKEMLER : Nihat Özbirgül 2, Emin Tuncalı 2, İbrahim Acar 2. 

BEŞİKTAŞ: Mustafa 2, Kemal Batmaz 2, Ömer 1, Ali 1, Süleyman 1, Ziya 1, Mehmet Ekşi 1 (Ercan 1), Akif 1, Necdet2,Bora2, Kemal Kılıç 1. 

KAYSERİSPOR: Ali 2, Esat 2, Giyasi 1, Enver 1, Erhan 2, (Rıdvan 1), Cengiz 1, Yılmaz 1, Adnan 2, Mustafa 2, Ertan 2, Metin 2 (Çeki 2) 

Kayserispor, Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle puan cetvelinin sonuna yerleşirken, Beşiktaş karşısında dişe-diş bir mücadele ömeği verdi. 


SPOR ve olaylar 


MUSA SEZER 


Henüz 2. dakika dolârken, Beşiktaş' ın Necdet'in ayağıyla kazandığı golden sonra Kayserispor bir kontratakta Metin vasıtasıyla beraberliği sağladı. 


Beşiktaş'ın baskılı futboluna kontrataklarla karşılık vermek isteyen Kayserispor, uzun süre bunda başarılı oldu. Kayserispor'un bu oyun tarzına karşılık, Beşiktaş'ın ilk yarıda bocaladığı söylenebilir. 


başladı!.. 


Kayserispor ikinci yarıda, savunmaya yönelik bir oyun düzenine büründü. Bunda Beşiktaş'ın baskılı futbolunun da bü- 


yük etkisi vardı. 46. 

Beşiktaş oyuna iye başlamıştı. . Daha golün dakikada Beşiktaş üst heyecanı bitmeden Kayserispor karambolde bera- üste kazandığı köşe atışberliğe ulaştı. Beşiktaş'ın yediği bu golde tüm larından yararlanamadı. 


69. dakikada da Be- 


Beşiktaş geri dörtlüsü hata üstüne hata yaptı, durdu. . Futbolda hata olur ama bu kadarı da olmaz. . Beşiktaş takımında doğru dürüst oynayan yoktu diyebiliriz. . İyi oyunlarına alıştığımız Mehmet Ekşi de dolaşıp durdu sahada. . İki hafta önce de aynı idi. . Çarpışma olmadan sakatlanarak sahadan çıkmak için maçtan evvel bir sakatlığın olması gerekir... Beşiktaş galibiyetini Bora'ya borçlu. . İlk pozisyonda kaçırdığı golle ikinci pozizyonda mükemmel bir vuruşla topu ağlara gömen Bora böylece şeytanın ayağını kırmış oldu. . 


Kayserispor hiç ezilmedi. . Başa baş mucadele verdi. Hele birinci devredeki iyi oyunları Beşiktaş'a korkulu rüyalar yaşattı. 


Oyun kalite bakımından futbola biraz benziyordu! Zaten İstanbul seyircisinin kaderi bu. . 
Doğru dürüst bir futbol maçı, rahat bir galibiyet göremiyor. 


bw .. . 
Li 


‘puan 


Haftalar sonra galip gelen Orduspor'un Mahmut vasıtasıyla kazandığı 


gol, Fenerbahçe ağlarında. 


Fenerbahçe Ordu'dan puansız donuyor 


Orduspor nihayet galip 1-0 


Orduspor, oyuna hızlı başladı ve henüz ikinci dakikada galip duruma geçti. Bu dakikada Arif'in altı- 


ORDU 

HAKEMLER : İhsan Türe 2, Kadri Koçbay 2, Mehmet Yavuztürk 2. 

ORDUSPOR : Alptekin 2, Uğur 2, Salih 2, Zafer 3, K.Turgay 2, 
Şükrü 1, Arif 2, Üstün 2, Mahmut 3 
Cihan 2, Şenol 2. 

FENERBAHÇE: Adem 2, Onur 1, Cem 2, Erol 1, Alpaslan 1, Coşkun 2, Zafer 2, Önder 1, Raşit 2, Selçuk 1, İbrahim 1. 

8 haftadır ligde galibiyet yüzü 
göremeyen Orduspor, gençlerden kurulu Fenerbahçe'yi yenerken futbol olarak ortaya bir şey koyamadı... Orduspor karşısında yer alan Fenerbahçe'de ise, yalnız futbol oynamak isteyen, Zafer vardı. Birkaç iyiniyetli futbolcuyla birlikte Zafer' in gayreti, henüz ikinci dakikada yenik duruma düşen Fenerbahçe'ye kazandırabilmekte yetersiz kaldı. 


pastaki Ortasına topa son vuran Mahmut, güzel bir plaseyle takımını 1-0 öne geçirdi. 

Fenerbahçe ise ilk tehlikeli ataını 7. dakikada yaptı. Bu dakikada brahim'in cezaalanı içinde düşürülmesinde, hakem İhsan Türe penaltı noktasını gösterdi. Atışı yapan Erol'un şutu dışarı çıktı... 

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında, top genellikle orta sahada dolaştı, İlk yarı, bu skorla sonuçlandı. 

İkinci yarıda, oyunun temposu iyice düştü. Bu yarıda, tesadüfen yakalanan birkaç gol pozisyonun- dan karşılıklı olarak her iki takım da yararlanumazken, 90 dakika sonunda Fenerbahçe sahadan 1-0 yenik ayrıldı 


şiktaş'ın golü geldi. Bu dakikada Bora, altıpas içinde yakaladığı topu sert bir şutla Kayserispor kalesine gönderirken kendisinin ilk, Beşiktaş' ım da ikinci golünü atıyordu. 


Golden sonra, Kayserispor'un beraberlik çabaları 90 dakika içine sığmadı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle son buldu. 


o 
DİĞER 


SONUÇLAR 


Bursaspor 0 - D. Bakırspor 1 

Adanaspor 1 - Bskişehirspor 1 

G. Antepspor 1 - Ad. 
Demirspor 1 


Deplasmanlı voleybol liginde 


Maltepe 
Taçspor'u 
3-2 yendi 


İSTANBUL (ÖZEL) Deplasmanlı Voleybol ‘Ligine dün İstanbul Anadolu Spor Sitesinde , yapılan Maltepe-Taçspor Altınyurt-Eczacıbaşı ve Galatasaray-Vinlex maçlarıyla devam edildi. 

Günün ilk ve çekişmeli maçı Maltepe Taçspor maçı idi. 

İlk sete düzenli başlayan Maltepe savunmada zayıf kalan Taçspor'dan ilk seti 15-8 gibi çok rahat bir skorla aldı. Birinci setin moraliyle, ikinci setide 15-12 olan Maltepe, üçüncü sette bir ve ikinci setin zafer heyecanına kapılınca oyunundaki düzenini bozdu, Maltepe' nin bu dağınıklığından faydalanan Taçspor üç ve dördüncü seti 15-6, 15-7 gibi farklı skorlarla aldı. 
Beşinci sete çok temkinli başlayan Maltepe seyircinin de tezahüratıyla seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. 


DİĞER SONUÇLAR 


Eczacıbaşı 3 - Altınyurt 0 

Galatasaray 2- Vinlex 3 
ADANA'DA: 

G. Sanayi 3 - DSİ 1 
ANKARA'DA: 

Yenişehir 3 - K. Ya- ka 2. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


'delegeleri etki altına almamak" gerekçesine bağlanıyordu. 


Her zaman başkanlık kürsüsünün sağ yanında duran konuşma kürsüsü ise bu kez ortaya çekilmişti. Anlaşılan, çoğu zaman konuşmalara çok fazla önem verilmeyen Kurultayda bu kez söylenen laflara dikkat edilecekti. 


Önceki gece il başkanlarıyla toplantı yapan Ecevit, bugüne kadar parti tüzüğünü ve programını uygulamadığını söyledi. 
Ecevit bundan sonra bunları uygulayacağını belirtirken, yaklaşan bir tasfiyeye de işaret ediyordu. Bu nedenle Ecevit, "Ben kendi arkadaşlarımla çalışmak isterim. Benim isteğim olmadığı takdirde Kurultay kararına saygılı olacağım, ancak o zaman üzerime düşeni de yaparım" diyordu. 

Ecevit'in bu sert çıkışının önceki geceye kadar muhalefetten yana basan güç dengesini etkileyeceği belirtiliyor. 

Ecevit'in yeni genel yönetim kurulu listesinde eskilerden 9'unun yeralagağı öğrenildi. 17 il başkanı tarafından saptandığı belirtilerek olan bu listede, Uğur Alacakaptan, Erol Tuncer, Orhan Birgit, Coşkun Karagözoğlu, Rıza Polat, İmadettin Elmas, İlyas Kılıç ve Celal Doğan'ın yer alacağı ifade edildi. 

Listeyi düzenlemekle görevli kurulda Genel Merkezci Ankara, İzmir, İçel, Çanakkale, Amas- ya ,Kayseri, Denizli, Kars, Malatya, K. Maraş, Gümüşhane, Edirne il başkanlarına karşılık muhalefetten sadece Samsun, Urfa, Tokat, Siirt ve Niğ- de il başkanları bulunu 


YO Kurultay sabahı, Orva daki delegeler ne yapacaklarını bilmez bir haldeydiler. Bir delege "oy ver derlerse oy veririz, 


koy ver derlerse koyve- 


TELEVİZYON 


19.00 HABERLER 


nelik olarak yapılmış lar: Süheyla 


19.30 SPOR 
20.30 HABERLER 


gelirler. 


22.00 TORK HAFIF MO 21.30 GÖZLEM 


yor. 


73.00 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış 

07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13,00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.20 Şarkılar 

15,40 Hafif Müzik 
17.02 Akşama Doğru 


TRT2 


07.08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09,30 Güven Yapar'dan Türküler 

10.15 Şarkılar 

10.30 Sağlığımız 

11.10 Şarkılar 

11 40 Çocukların Yılı 

12.40 Deyimler, Deyişler Ezgiler 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 


TRT3 


v/.v0 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 
10.00 Çağdaş Sanatçıları mız 
10.30 Diskoteğimizderi 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtik- 


19.05 DOĞADA ÇOCUK 


Mayıs 1979'da İstanbul Belgrad Ormanları ile Kuş Cenneti milli parklarında, çocuklara, yö- 


Sinkil, Mustafa 


21.15 YUKARIDAKILER AŞAĞIDAKİLER 


Dizinin 20. bölümünde, bir rastlantı olarak yukardakilerden Bay Bellamy'nin ve aşağıdakiler- den Hudson'un kardeşleri Londra'yı ziyarete Hudson uşak olduğunu kardeşine söylemek istemez. Ailesini en lüks yerlerde ağırlamakister. Bay Bellamy'nin kardeşi ise Hudson: un bu tutumundan kuşkulanır. 


Türkiye genelinde hızla büyüyen konut açığı, bu açığın nedenleri, gecekondu olgusu, kiracı-ev sahibi ilişkileri, özetle konut sorunwrele alını” : 


ririz" şeklinde konuşuyordu. 
eee 

Ecevit'in sık sık yeniden hükümet kurabileceklerinden sözetmesi iktidarın nimetlerinden yararlanan ve bunun kaybına öfkelenen bazı delegeleri böyle bir ihtimali gözönünde tutarak yanından ayrılmamaya ikna etme çabası olarak değerlendirildi. 

eco 

Ecevit partı içindeki hizipleri eleştirirken sadece dinleyicilerle, Kadın Kolları ve İzmir delegeleri o alkışlıyordu. Geri kalan delegeler sakin bir şekilde oturuyor, Ali Topuz ve Deniz Baykal zaman zaman gülümseyerek fısıldaşıyor, zaman za man not alıyorlardı. 

Ecevit konuşmasını bitirip kürsüden indiğin- de bu defa delegelerin büyük bir kısmı alkışlayarak ayağa kalktı. Bu defa yerinde oturan sadece İstanbul delegasyonu idi. 


Soma Belediye 


Başkanlığı seçimini 


AP adayı kazandı 


MANİSA (THA) 
Manisa'nın Soma ilçesinde dün yapılan Belediye Başkanlığı seçimini AP adayı Ahmet Baldır kazandı. 

İlçe seçim kurulun- dan alınan resmi olmayan sonuca göre AP adayı Ahmet Baldır 4 bin 
700 oyla Belediye Başkanı seçilirken, CHP adayı 
2 bin 245 oy, bağımsız 
aday Mehmet Balcı ise 
1207 oy aldılar. 

Soma Belediye Başkanlığı, daha önceki AP' l Başkanın istifası ne deni ile boşalmıştı. 


e a m 


KAYIP— Evlenme cüzdanımı kaybettim. Yenisini 


alacağımdan eskisi hüküm süzdür. 
Hüseyin GÖÇER 


bir belgesel. Hazırlayan-Karakaya. 


Ziöl (GÖKBEN) 


18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

20.15 Köy Dağarcığı 

21.02 Türküler Geçidi 

21.20 Tangolar 

21.40 Şarkılar 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.40 Beraber ve Solo Şarkılar 

24.00 Kısa Haberler 

01.00 Kapanış 


14.00 Şarkılar ve Tanbur Soloları 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Mine Yalçın'dan Türküler 

17.30 Fasıl 

18.30 Şarkılar 

19.00 HABERLER 

20.45 Meryem Ön'den Türküler 

21.30 Bizden Sesler 

23.30 HABERLER 

23.55 Kapanış 


lerimiz 
14.30 Caz Müziği 
16.00 Oda Müziği 
17.00 Türkçe Haberler 17.06 Plaklar Arasında 19.00 Akşam Konseri 20.30 Melodiler Geçldi 21.00 Müzik Takvimi 22.06 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


5 (Baştarafı 1. Sayfada) 
belirtildi. 5 

Ecevit'in Şeref Bakşık'a gönderdiği sözlü mesajda "Sizinle birlikte mücadeleye girdik. Aynı safta bulunduk. Bu sefer değişik olacak. Fırtına var. Sizi bu fırtınada karşımda görmek istemem. Bir süre daha bir likte olalım" dediği öğre 


_nildi. 


Muhalefetin arasında uzun süren pazarlıklardan sonra üzerinde görüş birliğine varılan Bakşık'ın çekilmesinden sonra, ne yapılacağı konusunda muhalefet arasında henüz görüş birlği sağlanamadı. 

Topuz ve Baykal grupları Genel Sekreterin Genel Yönetimin 20 üyesi 


arasından seçilmesi gerektiğini savunurken, Günay-Genç grubunun 


Metin Tüzün veya Kaya Bengisu'nun Genel Sekreter olması fikrini tekrar gündeme getirdikleri bildirildi. 

ŞEREF BAKŞIK'IN 

' DEMEC 

Genel Sekreterlik görevini kabul etmeyen Şeref Bakşık bu konuyla ilgili olarak şu açıklama- yı yaptı: ''Bana son anda haber verdikleri için görevi kabul edemedim. 
Kurultaydan bir gün önce bana görev teklif edildi. 
Bu durumda görüşmeleri yapacak zamanım yoktu. Yönetim Kuruluna alacağım kişilerle yarımşar saatlik birer görüşme yapmam için bile zaman yeterli değildi. Bu nedenle görevi kabul etmedim." 

Bakşık, Vamık Tekin, Kemal Anadol ve Mahmut Türkmenoğlu'ndan oluşan bir grubun kendi- 
.sine görev teklif ettiğini belirterek "Böyle bir görevi gerçekten almak isterdim. Ben bir görevi alırsam damgamı tam olarak vurmalıyım ve her şey benim kontrolümde olmalıdır" dedi 

KUKULLAY AÇILIYOR 

Saat 11.VV'e doğru, salona gelen Bülent Ecevit, kürsüye çıkıp delegeleri selamladıktan sonra önceki gece il başkanlarıyla yaptıği toplantı sonucunda saptanan divan listesi (o önerisini okudu. Oybirliğiyle benimsenen bu öneriyle Di van Başkanlığına Gaz'antep İl Başkanı Zihni Kutlar, yardımcılıklarına Rize İl Başkanı Murat Kumbasar ve Balıkesir İl Başkanı Önder Kırlı seçildiler. Divan katipliklerine ise Çankırı, Tokat, Burdur, İçel, Bingöl, Kastamonu, Ankara, 
Kars, Ağrı ve Adıyaman dan birer delege getirildi. 

Bu arada, İstanbul delegasyonunda yer alari 13 
delege, ortak bir açıklama yaparak, İstanbul İl Yönetimini suçladılar ve hizipçiliğe karşı çıktıklarını bildirdiler. 

Saygı duruşundan kürsüye gelen 
Genel Başkan Bülent Eçevit sunuş konuşması- 


sonra 


Ecevit'in konuşması 


to üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçim - leri sonuçları üzerine, Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin gelecekteki politikasını tespit etmek için topladıklarını belirtti. Ecevit, seçimlerin her türlü kışkırtma ve tertiplere rağmen, güvenlik içinde yapıldığını belirttikten sonra seçim sonuçlarını değerlendirdi. 
“CHP BUTÜNLEMEYE KALMIŞTIR" 
Ecevit,14 Ekim seçim sonuçlarını değerlendirirken, "CHP, 14 Ekim seçimlerinde bir yenilgiye uğramıştır. CHP seçmen- den kırık not almıştır, ancak CHP belge almadığı gibi sınıfta da kalmadı. 
CHP bütünlemeye kalmıştır." dedi. 
Ecevit şöyle konuştu: "Seçimler CHP ile AP arasında bir mücadele olarak değil, CHP'nin kendi seçmeni önünde bir sınav geçirmesi biçiminde geçmiştir. Ve CHP kendi seçmeninden kırık not almıştır. A 
“Bizim hotumuzun kırıklığı açıktır. AP'nin notunda bir yükseliş yoktur. Oy oranındaki yükseliş kendi oy artışından değil, CHP'nin oylarının azalışındandır. Bir başka deyimle AP'nin oy orahındaki yükseliş matematiksel bir gerçektir. Ama siyasal ve sosyolojik bir gerçek değildir. Bu seçimlerin siyasal alanlarda bir mağlubu vardır. O da 


CHP'dir, ama sosyolojik. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına/sahibi ve Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Mü ürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür“ S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN! 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


J Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
x Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


anlamda bir galibi yoktur. Bu seçimlerde kırık not verenler belli yine CHP'nin yandaşları ve potansiyel seçmenleri durumundadır. Bir benzetme yapmama izin verirseniz, CHP sınıfta kalmamış, hele belge alması sözkonusu değildir. Ancak bütünlemeye kalmıstır, AP'nin diğer sağ partilerden az oy çektiğini ifade eden Ecevit, CHP dışındaki sola kayışın da çok düşük bir seviye- de kaldığını söyledi. 

Güler Gürpınar'ın isti- 

,fası konusunda da Ecevit, 

“Kadın Kolları Başkanı Güler Gürpınar dün gece sabaha karşı istifasını yolladı. Kendisi sorumluluğu paylaştığını hissettiği için istifa etmiştir" dedi. 

İLLE DE GENEL 
BAŞKAN OLACAĞIM 

DİYE BİR MESELEM 

YOK" 

CHP Genel Başkanı -Bülent Ecevit Kurultay çalışmalarıyla ilgili olarak, genel görüşmeden sonra genel başkanlık için güven oylamasına gidileceğini belirtti. Oylama ile ilgili olarak Ecevit şunları söyledi: "Hiç bir sıfatım olmasa da, CHP içinde çalışmak benim için bir görevdir. İlle de Genel Başkan olacağım diye bir meselem yok". 

Ecevit, Kurultay kararının sağlıklı olması açısından, geçmişle beraber geleceğe ilişkin düşüncelerin de ortaya konmasını istedi ve Genel Başkan olarak kendisinin görüşlerini açıklayacağını söyledi. Ecevit bu Kurultayda, CHP'nin hatalarının bir bir ele alınacağını ve bu hataların düzeltileceğini de sözlerine ekleri 

HÜKÜMET 
KURABİLİRİZ 

Olağanüstü Koşullarda hükümet kurduklarını, en kaz devraldıklarını tekrarlayan Ecevit, sorupları çözmek için bir ameliyata giriştiklerini söyledi, "Ancak ameliyatın tam ortasında, bıçak kemiğe dayandı sırada ara seçimler yapıldı" dedi. 

Ecevit, bu ortamdauğranılan kayıplar nedeniyle “Hükümetin Mecliste sayısal desteği kalmadığı ve seçim sonuçları başka bir hükümetin daha uygun olabileceğini ortaya koyduğu için istifa ettiğin belirtti. 

AP'nin azmlık. hükümeti kurmasına karşı olmadıklarını söyleyen Ecevit, ancak kendilerian de benzer hükümetler kurabileceği n sözetti ve daha A E irin nin hükümet olabileceğini defalarca vurguladı. 

Seçim Kanuhununda yapılacak bir değişikliğe karşı çıktığını da söyleyen Ecevit, * Dışımızdaki solu tasfiye edecek deği: şiklikler yaparsak, bunun içimize sızmasına ortam hazırlarız" şeklinde konuştu. 

"DEVRALINAN 
ENKAZ" 

Ecevit konuşmasının bu bölümünde ekonomik ve mali sorunlar üzerinde durdu. CHP hükümetinin kuruluşunda bir enkaz 


devralındığını tekrarlayan Ecevit, petrol bunalımı, dış krediler, 


dış gelirler üzerine hükümet çalışmalarını :anlattı. Ecevit, dünya petrol fiyatlarında yüzde yüzlük bir artışa dikkat çekerken, "Bu konuda 
OPEC ülkelerini, komşumuz ve yakın dostumuz İslam ülkelerini sorumlu tutmuyorum. Onları sorumlu tutmak haksızlık olur. Asıl sorümlu üreten ül- 


Geçmiş hükümetlerin akaryakıt politikasının bir savurganlık ve sorumsuzluk örneği olduğunu da ifade eden Ecevit, İngiltere'deki Başbakanlık Konutanda bile gaz sobası kullanıldığını ve sobanın en düşük derecede çalıştığını söyledi. 
Ecevit, gereksiz tüketim harcamalarına da değinerek, ikinci bir tatil evi sahibi olma anlayışını eleştirdi. 

Altın tüccarlarının direnişini utanç verici olarak niteleyen Ecevit, şunları söyledi: "Altın tüccarlarının da bir bakkal gibi, bir manav gibi defter tutmasını istedik. Direnişe geçtiler. Bu Türkiye için utanç vericidir. 
Düzen değiştirmek, bir yana bir kaç önlemi almak bile bir sorun oldu." 

Bu arada Divan Başkanlığına yüze yakın delegenin konuşmak için 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok, 25/3, Konak/Tel: 13 10 90 
— 25 25 54.(JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3İNo:161 Tel: 103 42 CO) TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00: Q DİYARBAKIR: Beyazıt! 
İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


müracaat ettiği ve müracat edenler arasında muhalefette yer alan delegelerin çoğunluğu teşkil ettiği öğrenildi. 

Uzun konuşmasının ikinci saatini tamamladıktan sonra parti içindeki işleyişin eleştirisine geçen Ecevit düzen değişikliği konusunda yeterli çaba (o gösterilemediğini söyledi. Bu arada parti içi çekişmeler yüzünden uygulamada aksaklıklar ortaya çıktığını savundu. 
İsmini vermeden Deniz Baykal ve Turan Günes'i suçlayan, Ali Topvz'un Vecdi İlhan'ın çalı;malarını engellediğini söyleyen, arife günkü yağ anlaşmazlığı nedeniyle Köprülüleri tutup Dinçer'i suçlayan, YSE Genel Müdürlüğünde imzalanan toplusözleşme nedeniyle Topuz'u eleştiren Ecevit, "Biz parti miyiz birbirini yiyen partiler topluluğu muyuz?" dedi. 

Ecevit tüzuk değişikliği isteyenlere karşı çıkarken, 1950'lerden kalma olarak tanımladığı Parti Meclisi önerisine karşı çıktı. Ecevit, "Ben partiyi daha hareketli hale getirecek bir tüzük değişikliği önerisiyle karşınıza çıkacağım, daha geri birşeyle değil" dedi. 

CHP VE "SOL" 

CHP Genel Başkanı daha sonra şunları söyledi: 

"Parti içinde bazı kişiler, gerçekte olduğumuzdan aha solda gözükürsek güçlenebiliriz aniayışını savunuyorlar. 
Bu doğru değildir. Biz neysek halk bizi öyle görsün. Bazı sol bizim sırtımızdan kadrolaşmaya başladı. Bunlara bakan halk bizim ne olduğumuz konusunda tereddüde düştü. 

"Bizim dışımızdaki sol kendi partisini kurar. 
Gerekiyorsa bunun mücadelesini de biz veririz. 
Ama bizim dışımızda gider kurarlar partilerini. 

“Bilerek bilmeyerek kadrolaşmalarına göz yumduğumuz bazı fraksiyonların bu seçimlerde bize kaybettirdiği Oy, diğer sol partilerin aldığı oydan fazladır. 

“ “Bizim dışımızdakile- 
“rin “İçimize sızmasına "karşı bütün örgütü direnmeye çağırıyorum. Bu direnme varsa ben Genel Başkanım " 

ECEVİT'İN 

YENİ PROGFAMI 

CHP'nin kendi içinde boğuşmaktan vazgeçip dışa karşı birleşmesi, hi- 

“zip disiplininin yerine parti disiplinini koyması gerektiğini söyleyen Ecevit, parti içindeki hiziplere karşı bundan sonra sert bir tutum izleyeceğini açıkladı. 

"Bir Genel Başkanlık 


sorunu vardır" diyen Ecevit, "Ama bu açıktan yürütülmüyor. Gene de 


sağlıklı birşeydir. Her yigidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ama ben artık partiye zarar veren, toplumsal örgütlenmeyi engelleyen (o kadrolaşmaya karşı daha açık bir mücadele vereceğim. Benim mazimde tasfiyecilik .yoktur. Ama parti içinde gereken işlemler yapılacaktır, bana güvenoyu ` verecekler bunu gözönünde tutarak güvenoyu versinler." 
Ecevit, Kurultayın hizipçilik yapanlara "fiili uyarıda bulunması gerektiğini" söyledi. :Kurülta- ın hizipçilik yapanlara u yolda devam ederseniz bu partide kalamazsınız" demesini talep etti. Ecevit, hizipleri bağdaştırmaya çılışmayacağını, bununla birlikte tü-Zük ve programı işleterek parti bütünlüğünü sağlayacağını söyledi. 
Ecevit, konuşmasında 

CHP programında yer alan toprak reformunada değinerek, "Türkiye'nin büyük talihsizliği toprak reformunun yapılamamış olmasıdır. Aslında işin başında yapamayacağımızı biliyorduk" dedi. 
Ecevit, Anayasa Mahkemesinin bir kararı ile Türkiye'de Anayasanın da gereği olantoprak reformunun yapılamaz bale geldiğini belirterek “Umarım Anayasa Mahkemesi bundan sonra bu durumu değerlendirecektir" şeklinde konuştu; 


"KURULTAY'IN 
VERECEĞİ HER 
CEZAYA RAZIYIZ" 
Ecevit, parti içi sorunlar konusunda görüş: lerini açıklarken, demokratik disiplini uygulama-— 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dığımı, fazla hoş görülü davrandığını öne sürerek “Parti içi sorunlarda kusur benim, Kurultayın vereceği her cezaya hazırım" dedi 

Ecevit konuşmasının bu bölümünde, Kurultayın kendisini cezalandırdığı zaman bu kusur- 


larına sebep olanların ödüllendirilmemesini istedi. Ecevit, Kurultay 


kendisine güven oyu verecekse geçmişteki hoşgörüyü bir daha göstermemek şartıyla vermesini istedi. 

CHP Genel Başkanı kendi hatalarının kaynağını belirtirken esas olarak "faşizm gelir' endişesiyle hareket ettiğini, "bu hükümet giderse faşizm gelir" korkusuyla 


hatalar yaptığını söyledi. 

Ecevit daha sonra parti içi mücadele .ko- 


nusunda CHP hükümetini, yurt içinde ve yurt dışında baltalamak isteyenlerden ayrı olarak parti içinde de baltalamak isteyenler olduğunu öne sürdü. Ecevit bu konuda şöyle konuştu: “Parti içi iktidar mücadelesi hiç bir partinin katlanamayacağı boyutlara varmıştır. CHP uzun süreli bir muhalefetten gelmiştir. Uzun yıllar “bu parti hep muhalefet olmuştur. Hükümet olduğumuz zaman bütün parti örgütünden, parti içi mücadeleye ara verilmesini istemiştim ve Örgüt büyük çoğunluğuyla benim bu dediğimi anlayışla karşıladı. Ancak bugün parti içi iktidar mücadelesi, halkın gözünün önünde görülmemiş boyutlara ulaştı. Bazıları devlette iktidar olmak yerine, parti içinde iktidar olmak için çalıştılar" Ecevit., o Cumhuriyet Haik Partisinin Atatürk' ten başlayarak süren hem devlet partisi, hem halkın partisi niteliğinin şu son günlerde (o zedelendiğini ifade ederek, "Kurultay bunu düzeltmeli, yenilemelidir. Buna tahammül edilemez" dedi. 
ECEVİT İSTANBUL 
ÖRGÜTÜNÜ 
ŞİDDETLE 
ELEŞTİRDİ 
Ecevit, parti örgütlerinin faaliyetleri konusunda, genel olarak bazı arkadaşlarının seçim için değil, ön seçim için çalıştıklarını, partiyi iktidar yapmak için değil, parti içi iktidar olmak için çalıştıklarını öne sürerek, İstanbul İl Örgütü yöneticilerinin, havaalanlarından cenaze törenleri- ne kadar her yerde parti yönetimini ve hükümeti kötüleyen bir tutum içine girdiklerini söyledi. 
Bunların eleştiri yapacağı yerlerin organlar olduğunu belirten Ecevit, İstanbul örgütünün kamuoyu bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydettikten sonra, İstanbul'daki partililerin kendileşinin kasten yağsız bırakıldıklarını, seçim otobüs sorunlarının engellendiğini öne sürdüklerini belirtti. 
Ecevit, parti içi eleştiri konusunda İstanbul örütünün doğru bir tutum içinde olmadığını ifade ederek kendi yüzüne karşı ya da bir organ içinde eleştiri yapmadıkları halde, SHP'nin yanında yer 


, almayan yada karşı olan 


gazetelere demeçler verdiklerini söyledi. Ecevit, "Basını aleyhimize döndürenler bunlardır, bunu görmemek, fazlasıyla saflık olur" şeklinde konuştu. Ecevit, kimin hangi gazeteye ne gibi bilgiler verdiğinin kendisine ulaştırıldığını da sözlerine ekledi. 
AYDIN GURPINAR'I SAVUNUYOR 
Ecevit, Kadın Kolları Genel Başkanı Güler Gürpınar'ın oğlu Aydın Gürpınar hakkında sürdürülen muhalefet hareketini de sert bir şekilde eleştirerek, "CHP'li olan bir belediye bir kamu kuruluşunu basıyor, bu görülmemiş birşeydir" dedi. 
Aydın o Gürpınar'dan övgüyle sözeden, Ecevit, muhalefet hareketinin tertiplerinin Kurultay için hazırlanan düzmece dosyaların hiç bir işe yaramayacağını ” söyledi. 
Ecevit, "CHP'yi bunlardan kurtaracağız" dedi. 
Tasfiyeci olmayacağını, bu tür söylentiler çıktığı için bunu özellikle belirttiğini ifade eden Ecevit, bu tür davranışlara da tahammül etmeyeceklerini söyledi, Konuşmasının daha sonraki bölü- 


münde Ecevit CHP dışın- _ 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g bul 


daki sol ü rak, parti içinde bu konuda bir kompleks yaratıldığını söyledi. Daha, sonra Ecevit, il başkanlarından oluşan bir heyetle Amt Kabri ziyarete gitti. 
Bu nedenle çalışmalara bir saat ara verildi. 


ülman'ın konuşması 
"22 AYDA 


SÖZÜMUZÜN ERİ 
OLDUĞUMUZU GöÖSTEREMEDİK" 


Bir saatlik aradan sonra yeniden başlayan Kurùltayın ikinci safhasında genel görüşmelere geçildi. İlk olarak söz alan ve Genel Merkezci olarak tanınan İstanbul delegesi Yüksel Altıner yaptığı konuşmada hizipçiliği eleştirdi. Daha sonra kürsüye gelen İstan-Milletvekili Prof. 
Haluk Ülman delege ve dinleyicilerin aleyhte ve lehte tezahuratları arasında yaptığı konuşmada, "22 ayda sözümüzün eri olduğumuzu gösteremedik" dedi. Haluk Ulman konuşmasında Genel Başkanın, bazı bakanları, ima ederek eleştirdiğini söyledikten sonra "Ben bütün bakanlardan şikayetçiyim. Yalnız Genel Başkanın 
kasdettikleri değil. 22 
aydır örgütün, tabanın, halkın sesine kulaklarını tıkadılar " dedi.Seçim sonuçlarını da değerlendiren Ülman, enflasyon ve dış ödemeler dışında 
CHP hükümetini, şiddet olaylarının yıktığını söyledi. Devleti bir orkestra- ya ve Başbakanı da orkestra şefine benzeten Ulman, bütün idarenin orkestra şefliğinde olduğunu belirterek,"Orkestra üyleri onun değneğine bakar. Orkestra şefi nerede yanlış yapıyorsa orayı düzeltir, hata çalan: da ise onu değiştirir. Notada ise notayı değiştirir. 
Tempodaysa tempoyu değiştirir" dedi. Konuşmasının yalnız kendisini bağladığını ifade eden Ülman, hükümetin dış politikasını da eleştirerek ,"'Dış politika- da dosta düşmana güven vermedik" dedi. Ulman konuşmasında partinin özeleştiriye şiddetle ihtiyacı olduğunu belirttikten sonra Genel Başkanlık sorunu var mıdır, yok mudur tartışmasına değinerek, "Genel Başkanlık sorunu vardır ve olmalıdır. Her partide olmalıdır. 
Bu kaçınılacak bir durum değildir" dedi. 

Delegelerin yer yer Haluk Ulman'ın konuşması sırasında aleyhte tezahürat yapmaları üzerine kendisinin daima birleştirici olduğunu, Genel Başkanın "Beni eleştirin" dediğini ve kendisinin de eleştirdiğini söyledi. ` 

Ulman CHP'nin önünde süresi belli olmayan bir muhalefet döneminin başladığını belirterek "Bu dönem içinde bu grupları hizipleri, muhalefeti ya da Genel Merkezi bir yana bırakarak, meselelere çözüm getirebilecek „nitelikte yöneticileri başımıza getirelim" dedi. 
Ulman'ın konuşması sırasında dağıtılan, İstanbul delegasyonundan 16 kişinin de imzaladığı ve Kurultayın başladığı sırada da dağıtılan, İstanbul İl Örgütünü eleştiren bildirinin yeniden dağıtılması sırasında tartışma çıktı. * Tartışma Divan Başkanının müdahalesiyle yatıştı. 


Güneş'in konuşması 


"GENEL BAŞKANA 
GÜVENOYU 
VERMEYECEĞİM" 

Kocaeli | Milletvekili Turan Güneş de Ecevit'i hedef alıp eleştirdiği konuşmasında, CHP'nin bu 
, Kurultayının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği de burada bulunan CHP delegelerinin elindedir. 
Hepiniz bu partiye sahip çıkmalısınız" dedi. 
Çoğunluğun kararına saygılı olmak gerektiğini belirten Güneş, "Yeter ki çoğunluğun kararı manevi baskılarla örtülmesin, demokratik bir kurultay olsun" şeklinde konuştu. 

Yer yer Genel Başkanın sunuş konuşmasını da eleştiren Güneş, Genel Başkan bu seçim yenilgisinden kendini sorumlu görmüyor idiyse alelacele örgütün önünde güvenoyu istemesinin bir anlamı olmazdı. Yok eğer kendisini sorumlu 


görüyorsa buraya çıkıp özeleştiri yapması gerekirdi" dedi. Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu Genel Başkan için güven oylaması kurultayı değildir. Parti içindeki bazı kafaları cezalandırmak üzere Genel Başkanın düzenlediği bir Olağanüstü Kurultaydır. 
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz kuralı özellikle iktidarda bulunan bir parti için geçerlidir. 
Yani hükümet başarısızdır." 

“Biz TÜSİAD'ın degil, işçinin, emekçinin, dar gelirlinin oyunu kaybettik" diyen Turan Güneş, seçmenin ilk defa bir seçimde CHP'yi yalan söylemekle itham ettiğini söyledi. 

Güneş eleştirisini sürdürürken şunları söyledi: 

“Partinin her kademesine ölü sessizliği getireceksiniz. Bunun adına da demokrasi diyeceksiniz." 

Güneş, Ecevit'in konuşmasından hangi bakanları kasdettiğini sorarak, neden çıkıp hesap sormadığını, hesap sormasını, bu konuda Kurultayın hesap sormasını istedi. 

Parti Meclisi önerisi konusunda Ecevit'in kendısini ima ettiğini söyleyen Güneş, "Tek liste ol- 


duğu takdirde partide huzursuzluğun ortadan kalkmayacağını" söyledikten sonra, "Genel 


Başkanın bugünkü konuşmasından sonra herkes "Bizim istikbalimiz ne olacak?' diye endişe edeceklerdir" dedi. 

Genel Başkanın güven oyu istemesiyle üzerine düşeni yaptığını söyleyen Güneş, kendisi Genel Başkana güven oyu vermeyeceğini açıkladı. 

Güneş'in bu konuşmasından sonra Divan Başkanı saat 19.00'da toplantıyı bu sabah saat 10.00'da devam etmek üzere tatil etti. 


Gece kulisleri 


MUHALEFET TOPUZ'U 


ADAY GÖSTERMEYİ DÜŞÜNÜYOR 

Dün gece bir yandan Ecevit tarafindan seçilen 
17 İl Başkanı "İl Başkanlarının listesi" olarak Kurultaya sunulacak liste üzerinde çalışırlarken, öte yandan muhalefetin ileri gelenleri de Bakşık'ın çekilmesiyle boşalan Genel Sekreter adaylığı için çalışmalar yapmak üzere toplandılar. öte yandan Ankara'daki çeşitli otellerde geç saatlere kadar kulis çalışmaları sürdü. 
Her grup tarafından 


özel olarak görevlendirilmiş parlamenterler, delegelerle geç saatlere kadar yemek yiyerek onları kendi taraflarına kazanmaya gayret gösterdiler. 

Şeref o Bakşık'ın Genel Sekreter adaylığından çekilmesinden sonra bir durum (değerlendirmesi de yapan muhalefet gruplarında Ali Topuz'un Genel Sekreterliği yönünde- 


(Baştarafı 1. Sayfada) ganüstü bir biçimde bozulmuştur. Sokakta, ©- kulda, işyerinde, devlet dairesinde huzurun yeniden tesis edilmesi kesin bir zaruret halindedir. 
Gerekli tedbirlerin de yine bu anlayış içinde ele alınması zarureti doğmuştur, Bu sebeple, huzur ve sükun yeniden tesis edilinceye kadar, Sıkıyönetime devam edilmesi zaruri bir hal almıştır." 

Devlete sadakatla hizmet etmiş olan memurların teminatıyız diyen Demirel, gadre uğramış Olan memurların hakkını arayacaklarını ve gadredenlerden de hesap soracaklarını belirtti. Demirel, yatırım ve kalkınma için yabancı sermayeden faydalanacak-İarını, enflasyonu durduracaklarını söyledi. 


Anarşi konusunda birliğe ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulayan Demirel, siyasi parti, demek sendika, meslek kuruluşlarının "'Anayasının kapalı olduğu cereyanları gaye almaması" gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Kanunlarımızın yasakladığı her türlü ideolojinin, özellikle komünizmin, en büyük tehlike olduğunun hiç bir zaman gözden kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz" 

Dış politika konusunda ise Demirel, "Komşuları ile iyi geçinmekte Türkiye'nin menfaatleri vardır" diyerek, Müslüman ülkeler ve Ortak Pazar ile ilişkilerin düzeltileceğini açıkladı. 

Demirel ayrıca, Silahlı Kuvvetler mensuplarının hayat seviyelerinin yükseltileceğini belirtti. 

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel,- "CHP Kurultayını nasıl deerlendiriyorsunuz" şekindeki bir soruya, "Bizim işimiz değil" yanıtını verdi. Bir diğer gazeti cinin "Sizin siyasal gü nüz şimdi sayısal gücünüzden fazla, ne yapma- yı düşünüyorsunuz?" sorusunu ise, ''Bunu değerlendirmekte (O .müskülat çekeriz. O çeşit lafları 


Demirel: 


ki fikirlerin güçlendiği bildiriliyor. ' 

Muhalefetin dün gece yaptığı ve geç saatlere kadar süren toplantısm- da Topuz ve Baykal gruplarının Ali Topuz'un, Genç-Günay grubunun ise Erol Cevikçe'nin üzerinde durdukları öğrenildi. Gazetemiz baskıya girerken toplantı henüz devam ediyordu. 


geçmişte çok tenkit ettik, siyasal gücümüzle sayısal gücümüzü birbirine karıştırmıyorum" diye cevapladı. 


DEMİREL TÜRKEŞ'LE GÖRÜŞTÜ 

Hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren AP Gene! Başkanı Süleyman Demirel dün saat 17.00' 
de MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'le görüştü, Görüşmeden sonra ”. açıklama yapan Demirel, MHP'nin daha önce vadettiği kayıtsız şartsız desteğin ne anlama geldiği konusunda bilgi aldığını, anlaşmaya vardıklarını söyledi. Süleyman Demirel, kayıtsız şartsız destekten, kurulacak hükümete güvenoyu verilmesini, bütçeye anarşiye karşı çıkartılacak yasalara, TRT'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin çıkartılabilecek yasalara ve temel ekonomik yasalara kabul oyu verilmesini anladıklarını söyledi. Demirel, tam destekten, bunların yanı sıra, sıkıyönetimin uzatılması yönünde oy kullanmayı ve muhalefetin hükümeti yıpratmak amacıyla vereceği gensorulara karşı çıkmayı anladıklarını belirtti. 

Bu konularda Alpaslan Türkeş'le anlaşmaya vardıklarını belirten Demirel, "Teminat Sayın Türkeş'in sözlerin- de mevcuttur. Bu desteği anlamlı sayıyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi. 

Demirel, bir soru üzerine görüşmelerinde genel af çıkartılması şeklinde bir taleple karşılaşma” dığını söyledi. 

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş de kurulacak bir AP hükümetini kayıtsız şartsız o destekleyeceklerini tekrarladı. Türkeş, Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin anarşi olduğunu, bunun da komünizm ve bölücülükten kaynaklandığını iddia etti. 

Türkeş (açıklamasında hükümeti desteklemelerinin bir protokole bağlanması konusunu görüşmediklerini söyledi. 


A (Baştarafı 1. Sayfada) 

` İki örgütün, saldırılarını yoğunlaştıran Vietnam birliklerine karşı bir kumandaaltında ve daha etkin bir şekilde savaşabilmek için ` birleştikleri belirtiliyor. 

Tayland sınırına yoğunlaştırdığı saldırılarını perşembe gününden beri artıran Vietnam birliklerinin, Sovyet yapısı tank, ağır top ve füze atarlarla donatılmış olduğu da DPA'nin Bangkok'tan verdiği haberler arasında. 


TAYLAND YENİ 
GÖÇMEN KAMPLARI HAZIRLIYOR 


Vietnam saldırılarının yoğunlaşması üzerine Kamboçyalı göçmen akımında gelişmeler olacağı- nın beklendiğini bildiren Tayland yetkilileri, sınıra 
40 kilometre mesafede 
3 yeni geçici kamp hazır- 


Rus askerleriyle 


(Baştarafı 1. Sayfada) avcı uçaklarının Gardez hava üssünden havalanarak gerillaları bombaladığı ifade edildi. Ayrıca Sovyetler'in son olarak Kabil rejimine gönderdiği 300 tankın önemli bir kısmı da burada bulunuyor. Gardez kenti Paktia Eyaletinde Müslüman gerillaların eline henüz geçmemiş son kenttir 

Sovyetler -Birliği'nin Afganistan rejimine "yardim" amacıyla bu ülkeye 
90 tabur göndermesi 
özellikie İslam ülkelerine va Batıda tepkilere yol açtı. TRT de 3 Kasım tarihli haber bültenlerin- de olayı duyurdu. İran, Pakistan ve öteki Arap ülkelerinin durumdan kaygı duydukları gelen haberler arasında, 


“Hür Khmer’... 


lamayâ başladıklarını açıkladılar, 


KAMBOÇYA SOSYAL 
İŞLER BAKANININ AÇIKLAMASI 


Cenevre'de : basına bir açıklama yapan Kamboçya Sosyal İşler Bakanı Bayan İeng Thirith Vietnamlı saldırganların şimdiye kadar 500 bin Kamboçyalıyı katlettiklerini bir o kadar Kamboçyalı- nın da Vietnam saldırıları yüzünden doğan açlığın kurbanı olduklarını söyledi. 

Vietnam'ın Kamboçya'yi işgale başlamadan önce Kamboçya nüfusunun 7,6 milyon olduğunu ve Demokratik Kamboçya hükümetinin başarılı bir nüfus artışı siyaseti izlediğini söyleyen Bayan Thirith, Vietnamlı saldırganların Kamboçya halkını yoketmek için her çareye başvurduklarını söyledi. Sosyal İşler Bakanının açıklamalarına göre , Vietnamlı birlikler saldırılarında çeşitli zehirli kimyasal maddeler ve zehirli gazlar kullanıyorlar. Uçaklardan toz ya da sıvı halde püskürtülen bu kimyasal maddeler, bir zamanlar Amerikalıların Vietnam'da direnişi kırmak için kullandıkları kimyasal maddelerle aynı yapıya sahipler ve çok yakın bir olasılıkla ABD birliklerinin Vietnam'da bıraktıkları araç gereç ve silahlar arasında bulundular. 

Bu kimyasal maddeler insan vücuduna değince derinin içine ve kan damarlarına kadar nüfuz ederek 48 saatte ölümüne yol açıyor. 

Vietnamlıların 10 ay kadar önce 120 bin kişiyi bulan birliklerle saldırıya başladığını anlatan Bakan ,bu sayının şimdi 220 
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iní bulduğunu bildirdi - 


ve şöyle dedi: "Bizim kontrolümüz altında bulunan bölgelere soyguncu amaçlarla saldırılar düzenleyen Vietnam birlikleri başarabilirlerse tahıli alıp götürüyor ;başaramazlarsa bölge halkını açlığa.mahkum etmek için tahılı yakıyorlar. Bir çok yerde köyleri, tüm köy halkı ile birlikte yok ettiler. 

Demokratik Kamboçya silahlı kuvvetlerinin Vietnam önünde son güçlü barajı oluşturduğunu vurgulayan Bakan Thirith Vietnam'ın Tayland'dan Singapur'a kadar bütün Güney Doğu Asya'yı ele geçirme sevdasında olduğunu ASEAN ülkelerinin (Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya ve Filipinler) bu nedene dayanarak Pol Pot'u desteklemenin ciddiyetini kavradıklarını bildirdi. 

Birleşmiş Milletleri daha etkili önlemler almak üzere eyleme çağıran İeng Thirith bu amaçla Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin Kamboçya'ya gönderilmesini talep etti. 12 Kasımda Kamboçya meselesini ele alacak Birleşmiş Milletler oturumunda Kamboçya' 
da o serbest seçimler yapılması için de önlemler alınabileceğini belirten Bayan Bakan, bu seçimlerin Birleşmiş Milletler denetiminde yapılabileceğini söyledi. 

Eski devlet Başkanı Prens Sihanuk'un da aynı şartlarla yapılacak serbest seçimlerden yana olduğu bildiriliyor. 


KAYIP— Taksim İlkyar: dım Hastanesinden aldı ğım, kimlik kartımı kay bettim. Hükümsüzdür., l 

Birsen BACAK 


122340—27', 


Rusya'da rejime karşı en güçlü mücadeleyi işçiler yürütüyor 


© . Bukowski, Sovyet ordusunun, emperyalist amaçlarla ışgal altında tuttuğu ülkelerden derhal çekilmesini istediklerini açıkladı 


il | I oi L 
© ikinci Dünya Savaşının Hitler’ in adım adım saldırılarıyla başladığını l hatırlatan Bukovski, Rusya” nın müdahalelerini 


üçüncü bir savaşın başlaması olarak değerlendirdi 


© insan Hakları Hareketi, 1980 Olimpiyatlarının Moskova” da düzenlenmesinin olimpiyatların ruhuna aykırı olduğunu söylüyor ve savaş kundakçısı Rusya’ da yapılacak olimpiyatların boykot edilmesi için kampanya yürütüyor 


Vladimir Bukovski 60'lı yılların ba- @ Bukovski. 1936 Olimpiyatlarında Hitler” in şından beri Sovyetler Birliği'ndeki Mu- e > A halefet Hareketinin iç.ade yer aldı. Sov- yaptığı gibi Sovyetlerin de bu olimpiyatlarda yetler Birliği yöneticilerine karşı yürüt- e Gnl d z y barış” sözleri arkasında faşist bir propaganda yapmak istediğini söyledi 


tüğü mücadeleden ötürü "şizofreni" ve “şizoldal paranoya" teşhisiyle atıldığı bir "akıl hastalıkları kliniği"'nde 12 yıl yattı. 1976'da Pinoşet ve Brejnev arasında yapılan bir anlaşmayla Şili Komünist Partisi Başkanı Luis Korvalan'la değiştirildi ve batıya geldi. Bukovski şimdi Londra'da yaşıyor ve Cambridge Üniversitesinde Fizyoloji öğrenimi görüyor. 
Sürgündeki Rus Muhalefet Hareketinin içinde yer alan Bukovski, Doğu Avrupa Dayanışma Komitesi ve Uluslararası Af Örgütü İsveç Şubesinin çağrılısı olarak İsveç'e geldi ve bir dizi şehirde bu arada Stockholm'de de Sovyetler Birliğindeki rejim üzerine konuşmalar yapti. 

Sovyetler Birliği'ndeki rejime karşı mücadele eden Ínsan Hakları Hareketi içinde yer alan Vladimir Bukovski ile bir konferans için geldiği Stockholm'de görüştük. Bukovski, Rusya'da bulunduğu süre içinde muhalefet hareketi safların- da yer aldığı için çeşitli baskılara uğramıştı. Daha sonra bir değiş-tokuş sonucu Batı'ya gönderildikten sonra Sovyetler'de rejim aleyhtarlarına yapılan uygulamaları etraflı olarak açıklamıştı. Bukovski'ye önce Sovyetler Birliği'nde ne gibi uygulamalarla karşılaştığını sorduk; 

“REJİME KARŞI OLANLARA AKIL HASTASI DAMGASI 

VURULDUĞUNU KANITLADIK.”" 

— V. Bukovski: Yaşamımın en güzel yıllarını bir "akıl hastalıkları kliniği "nde geçirdim. Muhalefet Hareketinin içinde yer alan birçokları gibi düşünme özgür- § Xi r 
lüğünü savundum. Klinikten çıktıktan 3 
sonra, yürüyüş düzenleme suçundan bu kez de bir çalışma kampına yollandım. 
Bir kaç yıl orada taş kırdım. Eñ son psikiyatrinin suistimal edilerek siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı hareketin içinde yer aldım. Sorunla ilgili olarak bir dizi belgeler hazırladık. Sovyetler Birliği'nde rejime karşı herkesin "akıl hastası” damgası yediğini, “akıl hastalıkları klinik "leri denilen yerlerde elektrik akımından geçirildiğini, üzerlerinde bir sürü ilaçların denendiğini kanıtladık. 

1976'da aniden serbest bırakıldım ve İsviçre'ye Zürih'e gönderildim. Şili Komünist Partisi Lideri Korvalan'la değiştokuş edildiğimi de orada öğrendim. AF b — > 

Sovyetler'deki muhalefet hareketi Azınlıklar Hareketidir". Baltık Ülkeleri; işbirliği yapan bir kuruluştur. Buna oldukça eskilere dayanıyor. Bu hareke- Letonya, Estonya, Litvanya ve buralar- karşı kiliseyi hükümetin denetiminden tin içinde dinsel, kültürel ve siyasi-bas- daki Fin asıllı azınlıklar ile Kafkasya, kurtarıp, özgür bir ray& oturtmak kılar nedeniyle, düşünce ve örgütlen- Kırım-Ukrayna ve Orta Asya'daki azın- amacıyla mücadele eden bi. grup buluame özgürlüklerinin ortadan kaldırılma- tıklar milli baskıya karşı, ulusların kendi maktadır. Bunlar, kurdukları yerel basına karşı mücadele eden bir dizi grup kaderlerini kendilerinin tayin hakkı için ğımsız kiliselerde çalışmaktadırlar. Bun- „e Volga Boyu Almanları ile de ilişkilebulunuyor. Ayrıca Batı'da Sovyet işçi- mücadele ediyorlar Bunların. yanında dan başka tam olarak yeraltı çalışması rimiz var. lişkiler bilgi alışverişi ve lerinin de hükümete karşı çeşitli müca- ülkelerinden Rusya mınbaşkabaşka bölge- yapan dinsel inanç grupları vardır. Pen- maddesel dayanışma şeklinde. Orta dele grupları kurdukları duyuluyor. Bu lerine sürülen azınlıkların da mücadele- takost'ları, (Kurtuluşun Yedinci . Gününü, Asya halkları ve Gürcülerle ilişkilerigruplar nedir ve ne istiyorlar? Bukovs- # var. Anavatanları Hupa, batum ve si- Yehova Şahitleri, Rus Non-Ortodoks niz ise uzaklık nedeniyle hayli zayıf. 
ki'ye ikinci sorumuz bu oluyor. nırın öte yanı olan Meskuer, tfiirriiler, Hareketi ve Savaşçı Hıristiyan Hareketi" Fakat son günlerde Gürcülerin müca- 

AZINLIKLAR MİLLİ BASKIYA Kıım Tatarları. Kalmuklar, Volga Al- ni bunların arasında sayabiliriz Ayrca delesinin yükseldiği haberleri geliyor. 
KARŞI MÜCADELE EDİYOR manları'nı bunların arasında ( sayabili- Orta Asya'da da bir dizi bağımsız Müslü- Oo Orta Asya'daki Türkmenler, Tacik- 

İY Bukovski: Kisaa Rusya'daki riz. Hükümet milli _ hareketlerin geliş- Man hareketleri de okama ler, Özbekler arasında milli hareket "İnsan Hakları Hareketi" üzerine biraz mesinden korktuğu için bu azınlıkların ROVKETDER TET EN GULEA çok güçlü. 1969 arasında Taşkent'te bilgi vereyim. Hareket 50'li yılların so- memleketlerine dönmelerini yasakla; MUHALEFET İŞÇ HAREKET bir Türkmen-Rus futbol maçı Ruslanunda ve 60'lı yılların başında aydınla- maktadır. Üçüncü akım son yıllarda örgütlen- rın oyunu kaybetmesiyle, yerel işbirrın Oo arasnda başladı. Harekette ORTA ASYA'DA BAGIMSIZ mesine rağmen güçlü bir akım olan “İşçi likçi :hükümete karşı bir harekete döaydınların ağırlığı vardı ve özellikle dü- MÜSLÜMAN HAREKETLERİ VAR ( Hareketidir". Bu hareket "Özgür Sen- nüştü. Halk yerel hükümete ve merkezi şünme özgürlüğü için mücadele verili- İkinci akım "Dinsel Özgürlük Hareke- dikalar Hareketi “ içinde örgütlenen işçi- Moskova hükümetinin milli baskısına yordu. Hareket daha sonra genişledi ve tidir.” Ülkemizdeki Ortodoks Kilisesi lerin ve sendikalist işçi önderlerinin ha- karşı ayaklandı. Hükümet binaları yahareketin içinde değişik akımlar oluştu. zamanla yozlaşmış ve hükümetin deneti- reketidir. Rusya da devlet ve parti meka- kılıp yıkıldı. Birkaç gün süren çatışma, Bunlardan biri Rusya içindeki "Milli mi altına girmiştir. Brejnev kliğiyle sıkı mizmasının bir parçası olan Sovyet Sen- diğer Sovyet (o Cumhuriyetlerinden dikalarının işçi haklarını parti ağalarına gelen askeri birlikler tarafından kanlı 
satması üzerine, Vladimir Klebanof Ön- bir şekilde bastırıldı. Moskova'ya 200 
derliğindeki bir grup işçi tarafından ku- kilometre uzaklıkta hir Hanishanedeyrulmuştur ve “Emekçi Halkın Özgür dim o sıralar. Hapishaneye yüzlerce Sendikalar Birliği —SAFFF" adını taşı Türkmen getirildi. Çoğu 15-20 yıla vamaktadır. Bilindiği gibi ülkemiz işçileri yan ağır cezalara çarptırılmışlardı. Bir diğer emekçi tabakalara oranla en fazla arkadaş hatırlıyorum, Babür Şakir. 
ezilen ve baskı altına alınan bir sınıftır. Gençliğinde davar güderken yanlışlık-Sovyet işçilerinin grev hakları, kendi jg Rusya'ya geçmiş Sinkiang'lı bir Uysendikaların kurma hakları yoktur. Sov- gur'du. Daha sonra Özbekistan'a yeryet işçisi İş olduğu zaman ağır koşullar leşmiş ve orada evlenmiş. Bize hep Çin altında çalışır, işsiz kalınca ya ülkenin Halk Cumhuriyetindeki Özerk Uygur başka bölgelerine gider iş aramak için, Cumhuriyetinden söz açar, oralardan ya da büyük şehirlerde yosmalığa, hır- duyduklarını anlatırdı. 
sızlığa veya karaborsacılığa itilir. RUSYA VE DOĞU AVRUPA'DAKİ 

İLK İŞÇİ MÜCADELESİ MUHALEFET HAREKETLERİ 1965'DE BAŞLADI > ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Oradan oraya dolaşıp iş arayan mil- Rusya'nın içinde mücadele eden bu yonlarca işçi, istatistiklerde görülmez grupların dışında, Doğu Avrupa ülkele- ve resmi ağızla "asalaklar" olarak ta- rinde de muhalefet hareketleri var. Bu nımlanır. Sanki işsiz olmaları sermayeci hareketlerin en güçlü olduğu iki ülke -sistemin değil de kendilerini": suçuymuş Çekoslovakya ve Polonya. Bukovski' 

gibi. Ağır şartlar altında yaşam mücade- den "İnsan Hakları Hareketi ile Doğu lesi veren Sovyet işçileri ilk kez, az önce Avrupa'daki muhalefet hareketleri arabelirttiğim gibi, Klebanof önderliğinde sında bir işbirliği ve dayanışma olup birleştiler. Vladimir Klebanof Ukrayna' olmadığını" açıklamasını istiyoruz. 
daki kömür madenlerinde ustabaşıydı. — V. Bukovski: Evet, özellikle Çe- 
1965'de Klebanof ve grubundaki işçiler koslovakya'daki Yasa 77 Hareketi ve güvenlik şartları sağlanmadıkça mgdene Polonya'daki İşçi Haklarını Savunma inmeyi reddettiler ve ocak müdüründen Komitesi (KOR) ile sıkı ilişkiler içinmadende güvenlik şartlarının düzeltil- deyiz. Birbirimizle bilgi alışverişi yapımesini istediler. yoruz. Çıkardığımız Samizdat yayınla-Klebanof bu olaydan sonra işten atıl- rından yolluyoruz. Halkımıza vu ülke- 
*dı ve ardından da madende eskiden ge- lerdeki Sovyet baskısını, askeri işgali girdiği bir kaza sonucu "zedelenen be- anlatıyoruz. 


yin sinirleri"'nin tedavisi için Moskova’ daki bir "akıl hastalıkları kliniği"'ne ka- YARIN: Muhalifler Sovyetierin askeri 


patıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da müdahalesine karşı çıkıyor 


alan sendika Moskova'da gizlice düzenlediği bir basın toplantısıyla kuruluşunu dünyaya açıkladı. Sendika kuruluşun- dan kısa bir şüre sonra 200'ün üzerinde yerel muhalif işçi grubunu örgütledi. ülkemiz işçileri hastanelere kapatılmak, Sibirya ve Gulag adalarındeki çalışma kamplarında taş kırmak pahasına da olsa mücadelelerini sürdürüyorlar. N 

İki ay kadar ewel Rusya'da yeni bir işçi hareketi oluştu. Bu harekete her şeyden önce siyaset hakim. Grubun bize gelen bir bildirisinde siyasi iktidarın işçi sınıfının eline geçmesi için mücadele edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yeni Çarlara karşı mücadelemizi değişik yollarla sürdürüyoruz. 

İNSAN HAKLARI HAREKETİ 

İNSAN HAKLARINA SAYGI İSTİYOR 

"İnsan Hakları Hareketine” dönelim biraz da. Bu hareket daha fazla aydınların önderliğindedir ve aydın karakteri taşımaktadır. Son yıllarda güçlenen bu hareket sürekli yayınlar, bildiriler çıkarmakta, büyük kentlerde duvar gazetele riyle kendini tanıtmaktadır. Fakat henüz siyasi bir parti kuramadık. Merkezi bir Xİ önderliğimiz de yok. Halkımıza Yeni Çarların halk düşmanı yüzünü gösterme yi amaç edindik. Ülkemizde İnsan Hak İarı Açıklaması'na saygı gösterilmesini insanın insanca muamele görmesini. isti © | yoruz. Hareketimiz daha ziyade insancı. 
bir karakter taşımaktadır. 


Hareketi, İnsan Hakları için mücadele eden bir parti düzeyine yükseltemedik. Ağır bir faşist baskının egemen olduğu Rusya'da küçük illegal gruplar halinde çalışarak, halkı aydınlatmayı öngörüyoruz. Hareketimizin ileri bir aşamasında geniş halk kitlelerinin desteğini alacak olan bir örgütlenme şekline gidilecektir. Bunun henüz erken olduğu görüşündeyiz. 

Bukovski'ye "ülkenin değişik yerlerinde mücadele eden bu gruplar arasında bir ilişki olup olmadığını soruyoruz. "Evet var" diyor ve şöyle devam ediyor: 

1969'DA TAŞKENT'TE HALK 

RESMİ BİNALARI YAKTI 

— V. Bukovski: Evet. Örneğin, Kırım Tatarları ile İnsan Hakları Hareketi arasında 60'lardan bu yana bir işbirliği ve dayanışma var. Ayrıca Ukraynalılar 


Rukovski, Rusya'da uzun yıllar "akıl hastanesine” kapatıldı, çalışma kamplarında taş ikırmaya zorlandı. Suçu; baskılara karşı çıkıp, rejime muhalefet etmekti. 1976'da Korvalan'a karşı Batı'ya gönderildi. Yukardaki fotoğrafta Bukovski Batı'ya gönderildikten sonra İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı ilk bdsın toplantısında görülüyor. 


Bukovski. (solda) muhabirimiz Abdullah Gürgün'le bir konferans için geldiği Stockholm'de. Bukovski gazetemize yaptığı açıklamada, Rusya'daki muhalefet hareketleri hakkında etraflı bilgi verdi. 


mücadelesini sürdüren Klebanof'un önderliğinde, Kasım 1977'de Moskova'da SAFFF kuruldu. Ülkenin birçok yerlerindeki meslek kuruluşlarını içine 


PRAG DAVASINA 
TEPKİLER SURUYOR 


Konferansa (gazetemizi temsilen) muhabirimiz Yıldırım Dağyeli katılıyor 


“Stratejik Adalar” konulu uluslararası konferans Müdeira adasında çalışmalarına başladı 


MADEİRA (ÖZEL) 

Geçen yılki "Rus Tehdidine Karşı Uluslararası Lizbon Konferansı"'nın devami mahiyetinde sayılan "'Stratejik Adalar Konferansı", 31 Ekimde yapılan bir basın toplantısı ile, Portekiz'in bir eyaleti olan Atlas Okyanusundaki Madeira Adasının başkenti Funchal' da açıldı. 

Aralarında Portekiz'indevrimden sonraki Dışişleri Bakanı Voao Lima, Çalışma Bakanı Tomaz Rosa, Madeira Eyalet Hükümeti Başbakanı Emanuel Rodrigues ve Portekiz Komünist Partisi (M-L) yöneticilerinden Alvora Vasconcelos’ un bulunduğu bir komite tarafından düzenlenen konferansı Madeira Eyaleti hükümeti destekliyor ve konferansın tüm masraflarını karşılıyor. 

Dört gün sürecek konferansta üç bölüm halinde Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'deki stratejik ada ve boğazlar, adaların bağımsızlığı ve İstikrarı, dünyanın stratejik durumu üzerinde tartı-Şılacak. Konferansın sonuncu günü çalışmalardan elde edilen sonuçlar açıklanacak 

Konferansa 18 ülkeden 71 temsilci katılıyor. Katılanlar arasında parlamento Üyelerigenerallerve Parlamento Savunma Komisyonu üyeleri,üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler, stratejik araştırma enstitüleri Uzmanları bulunuyor, Konferansa Kıbrıs'tan Rum Milletvekili Katris Hacidimutru. 
Yunanistan EKKE Örgütü yöneticilerinden Sokratis Beorgiadis, Belçikalı General Robert Close, İsveçli yazar Jean Myrdal, Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Ülkeler Araştırma Enstitüsü Başuzmanı Şişang Çang, Norveç Milli Savunma Dairesi İkinci Başkanı F. 
Sollie, ABD Harward Üniversitesi Tarih Profesörü R. Pipes,Batı Almanya Parlamentosu (o Dışişleri Komisyonu Sekreteri J. Möllemann, Malta'da hükümette bulunan İşçi Partisi Başkanı L, Brincat, Portekiz Parlamentosu Milli Savunma Komisyonu üyesi J. 
Gama, İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Sir F. Bennett'de bulunuyor. Türkiye'yi konferansta gazetemizin Frankfurt muhabiri Yıldırım Dağyeli temsil ediyor. 


Konferansı düzenleyen ngililerin verdikleri bilgiye göre Türkiye'den ve Kıbrıs'ın Türk kesiminden çok sayıda parlamenter, uzman ve Yazara Çağrı gönderildiği halde bir cevap alınamadı. 
Konferansı 30 kadar televizyon ve gazeteci izliyor 


SOVYETLER 
BİRLİĞİ 

YERALTI NÜKLEER DENEMELERDE 
BAŞTA GİDİYOR 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


ri Pelikan: 
“Cek muhaliflerinin yargılanması 


Kremlin 'de planlandı" 


© Avrupa Parlamentosu Prag rejimini ikinci kez kınadı © Mlynar, Çek hükümetinin soğuk savaş yöntemleri uyguladığını söyledi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Hukuk kurallarına aykırı olarak yargılanan 6 Çek muhalifinin mahkum edilmesine tepkiler sürerken, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Prag televizyonu eski Müdürü Jiri Pelikan, Prag Davasının Sovyetler Birliği'nde yönetici kesimler arasındaki iktidar mücadelesi- nin bir ürünü olduğunu söyledi. 


Öte yandan Londra'da bir bildiri yayınlayan Uluslararası Af Örgütü, Prag davasının "Adil bir yargılanma olmadığı" sonucuna 'vardı. Avusturyalı ve Kanadalı iki avukat, Af Örgütü adına Prag'da yaptıkları ince- 


lemelerin o sonuçlarını, birer rapor halinde yayınlayarak dünya kamuoyuna sundular. 


Prag mahkemesi tarafından mahkum edilen muhaliflerin “Hiç bir suç delili gösterilme- den" ağır cezalara çarptırıldığını belirten rapor, mahkeme boyunca tutanak bile tutulmadığını hatırlatıyor ve şu sonuca varıyor: "Bu siyasi bir davadır ve mahkeme işlemleri tamamen görünümü kurtarmak amacı ile yapılmıştır" 


Ekim ayı sonunda Viyana' da bir toplantıya katılan Jiri Pelikan, Prag davasının Kremlin'deki, bir grup yönetici tarafından planlandığını söyledi. 


Yasa 77 yargılanmasını "“Brejnev'in gölgesinde süren iktidar mücadelesi çerçevesinde değerlendirmek gerekir" diyen Pelikan, "'Suslov —Ponomarev grubunun" Doğu bloku içinde baskıcı bir yönetim uygulamak istediklerini belirtti. Aynı yönetici grubun, "Avrupa komünizmi" adı verilen akıma karşı da şiddetle muhalefet ettiğini söyleyen Pelikan, bu görüşünü şöyle açıkladı. 


“Siyasi Büro yedek üyesi Ponomarev'in geçenlerde Moskova'da yaptığı söylev, önce TASS ajansı tarafından yayın- 


landı. Ancak aynı söylev metin iktibas eden "Pravda" gazetesi Ponomarev'in konuşmasında "Avrupa Komünizmini" kına yn bölümlerini ( çıkatmıştı talyan Komünist Partisinin ya yın organı “'L'Unita''da bu de gişikliği farkederek, Sovyet yö neticilerini eleştiren bir yaz yayınlamıştı." 


Jiri Pelikan, toplantıda yap tığı konuşmada, Sovyet yöne tici kliğinin bütün çabaların: rağmen, uluslararası alandi Kremlin'e karşı muhalefetir güç kazanarak geliştiğini be lirtti. Pelikan, kurulduğunda! 
bu yana Avrupa Parlamentosu nun, Çekoslovakya'da insar haklarına yönelen tecavüzler ikinci kez protesto ettiğini ha 
tırlattı. 7 


Pelikan'ın verdiği bilgiler: göre, Avrupa Parlamentosu, A] man SPD (Sosyal-Demokrat Partisi) milletvekillerinden M Hensch'i Prag yargılanmaların incelemekle görevlendirdi. 


Sovyetler Birliği'nin Çekos lovakya'yı işgali sırasında, Çe koslovak Komünist Partisi Mer kez Komitesi üyesi olan Mly nar, halen sürgünde yaşadğı Vi yana'dan yaptığı bir açıklama da, Çek makamlarının "Soğul savaş yöntemleri" uyguladığın açıkladı. 


Herkesin özgürce siyasi, din ve sanatsal görüşlerini açıkla ması gerektiğini belirten Mly nar, Prag makamlarının uygula dıkları şiddet yöntemleri nede niyle "Çekoslovakya'nın ulus lararası alanda güven sağlama yan bir hükümet durumuna ge! 
diğini"' açıkladı. 


Mlynar, açıklamasında, her kesi Çek muhalifleri ile daya nışmaya çağırdı ve Prag Davas nedeniyle Çekoslovakya'ya ye pacağı geziyi erteleyen Fransı Dışişleri Bakanı Jean Françoi: Poncet'nin bu girişimini takdi: le karşıladığını bildirdi. 


Prag'da 7 rejim muhalifi daha 


gözaltına 


alındı 


F ANKFURT (ÖZEL) 


F. Almanya radyosunun Cumartesi gunu verdiği bir habere go; re Prag'da yeniden 7 rejim muhalifi gözaltına alındı. Yasa 77'yı imzalayanlardan oldukları bildirilen 7 kişinin geçtiğimiz cuma 


günü Çekoslovak makamlarına gelen bir ihbar mektubu üzerine, evlerin- de yapılan aramadan sonra gözaltına alındıkları bildirildi. 

Rejim muhalifi oldukları ve Yasa 77'yi imzaladıkları bilinen 7 kişi hakkında yazılan ihbar mektubunda,bu kişilerin terörist eylemlere hazırlandıkları ve devlet başkanını öldürmeyi planladıkları iddia edildi. 
Mücadele yöntemleri ola- 


| 20günsürecekyınık 
bakım sırasında tankerlerin dolum işlemi aksatılmadan sürecek 


ATAŞ rafinerisi 


üretimi durdurdu 


rak yasal şartların zorlanmasını benimsemiş oldukları bilinen Çekoslovak muhalifleri için,böyle bir ihbar mektubu ya- 


zılmış olmasını yeni te- l [ 


MEKIN (AA) 


Mersin ATAŞ Rafinerisi, yıllık genel bakım nedeni ile dünden itibaren üretime ara verdi. 


Birleşmiş Milletler'de İsveç Dışişleri Bakanı olarak ilk konuşmasını yapan eski Başbakan Ulsten, atom silahlarını geliştirmek için yapılan yeraltı denemeleri konusunda rakamlar verdi. 

Yapı'an açıklamaya göre, önce ham petrol üniteleri odevröden çıkarılacak, daha sonra diğer ünitelerde de üretim durdurulacaktır. 


mizleme girişimleri için mazırlanmış, komplo olarak değerlendiren bir 


İsveç Sismik Kayıt Merkezinin raporlarına dayanan Ulsten, Sovyetler Birliği'nin son on ayda 23 yeraltı nükleer de- 


z E List; redaktörü, son 6 
m t kladı. y k K neme yaptığını açıkladı hapis cezasından sonra Yetkililer, baxnn  suresince Ulsten'in verdiği rakamlara göre, Yasa 77 üyeleri üzerinde mevcut stokların kullanılarak, 


baskıların (| arlırılacağının akaryakıt dağıtımının aksatılmadan sürdürüleceğini, günde yaklaşık 250 tankere dolum yapılaca- 


ğını belirttiler. 


1978 yılında yapılan toplam yeraltı rurna r 
denemelerinin sayısı 48. Bunların 20'sin- zaten beklendiğini belirt- den Sovyetler Birliği sorumlu. 1979 yılı- ti. Listy redaktörünün nın ilk 10 ayındaki deneme sayısı ise 45. açıklamasına göre Prag-Yine 23 denemeyle Sovyetler Birliği l yöneticiler sayıca az olbaşta geliyor. ABD'nin yaptığı yeraltı duğunu tahmin ettikleri denemelerinin sayısı ise 1978'de 10 ve muhalefet hareketini, bu 1979'da ise 13. Sırada ayrıca 8 deneme (o tir girişimlerle susturabi- ile Fransa ve 1 deneme ile İngiltere var leceklerıni sanıyorlar. 


Yıllık genel bakım Çalışmaları 
20 gün sürecek olan rafineride, 
25 Kasımdan itibaren yeniden üretime başlanacak 


